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Vanuit de Kerkenraad

Het is eind mei, de derde kerkklanken van dit jaar verschijnt! Een nummer dat een zomerse, en hopelijk
vrolijke, periode overbrugt. Een periode waarin ook weer van alles te gebeuren staat. Maar zoals u
gewend bent, blikken we eerst even terug op de afgelopen periode.

We zijn zeer dankbaar voor een bijzondere doopdienst op 30 maart waarin Emmie werd gedoopt. Taco
mocht de dienst leiden, samen met Anne-marie. Twee weken later was het Palmpasen met Rozelinde
Hoogendijk en startte de Stille Week. Prachtige diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag. Op Witte Donderdag keken we, na de dienst met voorganger Marco Batenburg, in de kerk
naar The Passion met een aantal dorpsgenoten. Paaszondag begon met een heerlijk en goed bezocht
Paasontbijt in het jeugdgebouw en we vierden dat de steen was weggerold en er ruimte kwam voor
nieuw leven. Dat deden we onder de bezielende leiding van Dirk Punt uit Holysloot.

Als kerkenraad denk je dan dat er een iets rustigere tijd aanbreekt, maar toen stortten we ons met z'n
allen in de feestweek van de Oranjevereniging. Wat een heerlijke dagen met allerlei mooie, gezellige
en leuke activiteiten. Voor de Kerk van Zunderdorp was het hoogtepunt de staldienst. Onder leiding
van Dominee Koos Staat, predikant in Zunderdorp van 2002 - 2012. In topvorm en ontspannen leidde
hij een schitterende dienst met Rineke de Wit en Benjamin. Hij durfde het goed aan om een paar dingen
eens stevig te benoemen: de twijfels die we soms als mensen hebben, het feit dat we soms verblind zijn
door ons eigen licht. Uiteindelijke werd het daardoor een oprechte en hoopvolle preek waar iedereen
opgewekt mee verder kon gaan. Grote verrassing waren de kippen die vrolijk meededen en tij{dens de
dienst kakelend hun eitjes legden. Na afloop heerlijke broodjes, allemaal weer verzorgd door een
schare vrijwilligers en alles dankzij de gastvrijheid van Angela en Albert van de Stadshoeve.

Komende zomerse periode ontvangen we weer fijne dominees in de kerk. Kijk goed in de agenda, er
komen verrassende nieuwe voorgangers én ook oude bekenden.

Als kerkenraad zijn we ook dankbaar voor een aantal harde werkers die eind april drie dagen bezig
zijn geweest om de kerk weer eens een grote schoonmaakbeurt te geven. Met steigers en lange
ladders en veel doeken is de klus geklaard en is de kroonluchter boven het doophek lager gehangen.
Onze orgelspecialist Flentrop heeft gebruikgemaakt van de steiger om een paar orgelpijpen aan de
voorkant eens even goed te stemmen. Het orgel klinkt weer prachtig en de kerk ziet er van binnen weer
schitterend uit.

Komende zondag 8 juni is het Pinksterfeest. We vieren de beloofde terugkomst, in de vorm van
een inspirerende Heilige Geest, samen met Rozelinde Hoogendijk. De Heilige Geest die ons blijvend
aanwakkert.

In de middag is er ook een unieke Pinksterbijeenkomst in de Stadshoeve. Pinksteren voor Stad en Land
met als spreker Godwin Ahrin en muziek door Sarah Floor en haar band. Zie ook de aankondiging in
deze Kerkklanken. ledereen is welkom op de boerderij en neem gerust uw buurman of buurvrouw mee.
Een krachtige Geest waait rond.

We hopen dat we elkaar ook de komende tijd weer regelmatig treffen in de kerk voor zover dat
mogelijk is. Samen kerk zijn, luisteren en zingen is heel waardevol.

Nyckele Sap

Overdenking in de periode na Pasen — Tijd voor Hoop

De aarde beeft onder onze voeten van uitputting en geweld, de bereidheid om een conflict met wapens
op te lossen groeit met de dag, dus lijkt het of er weinig is om op te hopen. Maar dat is wel wat ons te
doen staat. Niet ontgoocheld de schouders op halen. Hopen!

Hoop is datgene wat onze daadkracht kan motiveren om het roer om te gooien. Hoop inspireert ons
om geen genoegen te nemen met het geweld en onrecht dat dagelijks plaatsvindt.

Ds. Staat preekte tijdens de staldienst over die twee gedesillusioneerde mensen die Jeruzalem verlaten.
Ze hoopten op verlossing van bezettende machten, maar de verlossing bleef uit. Ontgoocheld verlaten
zij de stad en lijken het hoofd in de schoot te leggen. Zoals ook wij in deze tijd murw worden geslagen
door een eindeloze stroom aan berichten over raketten, aanvallen, oorlogen en destructief leiderschap.

Hun ogen waren bezet, zo staat er letterlijk. Ze kunnen nog maar één ding zien en dat is het failliet van
alles wat met medemenselijkheid te maken heeft. En terwijl ze ronddolen in hun eigen gedachten voegt
zich een onbekende bij hen. Maar vanwege hun bezette ogen hebben ze niet in de gaten wie het is
die met hen meewandelt. Elke ontvankelijkheid voor een ander perspectief is hen ontvallen. En als ze
dreigen mee te buigen met het lot, spreek die reisgenoot hen aan en komt hij met een ander perspectief.
En dat is het perspectief van Mozes en de profeten. Beproefde woorden die wijzen op uittocht vit de
bezetting (Lucas 24 vers 27). Woorden die ons oproepen ons niet neer te leggen bij de feiten maar juist
om op te staan. Woorden die het cynisme aanklagen en ons wakker schudden voor ware menselijkheid.

Pas als die reisgenoot het brood met hen breekt ontdekken ze dat Jezus niet dood is maar springlevend.
In staat om bezette zielen vleugels van de hoop te geven om te reiken naar het wonder van Pasen. Het
feest dat ons tegen de klippen op ten diepste leerde dat niets onmogelijk is.

Nyckele Sap

College van Kerkrentmeesters

Het kerkgebouw is de afgelopen tij[d door Monumentenwacht weer gecontroleerd op de bouwkundige
status. Voor ons als kerkrentmeesters fijn om vanuit deze organisatie een inventarisatie te mogen
ontvangen en aanwijzingen aangaande specifiek onderdelen van het gebouw. Daar kunnen we weer
mee verder in onze planning voor het groot onderhoud. De heren van Monumentenwacht troffen wel
een deel van een drone en twee voetballen aan in de dakgoot en dat vinden ze niet fijn. Het regenwater
dat soms heftig kan vallen kan dan niet goed weg en kan naar binnen slaan in de kerk. Nu stroomt het
gelukkig weer goed door.

Het gras rondom de kerk, eigendom van de gemeente, wordt al langere tijd door John van der Sluijs
verzorgd omdat we zeer ontevreden waren over de grote machines waarmee de gemeente het gras
wil onderhouden. Het is een hele klus om het gras in conditie te houden. Nu na lange tijd is door de
gemeente een oplossing gevonden met een kleinere machine. We houden het scherp in de gaten,
zeker met de droogte de afgelopen tijden.

De toren is door de firma Burgy weer nagelopen en de cijfers van de klok zijn gepoetst en daar waar
nodig wederom verguld. Ziet er allemaal weer prachtig uit. We zijn Napoleon Bonaparte nog steeds
dankbaar dat een groot deel van de torens in Nederland eigendom zijn van de Staat.



De rentmeesters zijn ook heel dankbaar dat het is gelukt voor de familie Bakker om eigenaar te kunnen
worden van de voormalige plek waar Jan de Haan heeft gewoond. Wij wensen hen heel veel sterkte
tiidens de verbouwing en viteraard heel veel woongenot op de nieuwe locatie.

De aktie kerkbalans 2025 is wederom verzorgd door de kerkrentmeesters. Met klem vragen wij uw
aandacht voor deze aktie. We hebben elkaars hulp hard nodig. Als er vragen zijn neem dan gerust
contact op.

Namens de Kerkrentmeesters

Nyckele Sap — Wim van Meerveld — Arie Krommendijk - Teun Hoeve — Dirk Ubbels

Oogopslag

Zoals een vogel op zijn eerste vlucht
De wijdte van de lucht al kent

Maar niet de plek van landen

Zo wisten wij

Zo wisten wij

Dit prachtige diep theologische gedicht is geschreven door Huub Oosterhuis. Zijn zoon Tjeerd heeft
kortgeleden dit gedicht op muziek gezet. Het is zijn eerste compositie sinds het overlijden van zijn
vader met Pasen in 2023. Dochter Trijntje zingt het. Hopelijk zingen we het binnenkort in de kerk. Via
Spotify is het te beluisteren.

Bericht vanuit Pastoraat

Zonder vaste dominee is het fijn als ieder extra goed om zich heen kijkt naar elkaar. Is er pastorale
aandacht nodig, laat dat dan weten. En wilt u graag de kerkdienst op zondagochtend of de koffie-
inloop op woensdagochtend bezoeken, maar heeft u geen vervoer?

Bel mij, dan zorgen we ervoor dat u opgehaald en thuisgebracht wordt zodat u toch aanwezig kunt
zijn. Wilt u een keer naar de Zondagavondkerk op het Begijnhof, laat het weten.

Jacqueline Sap

06 2942 8080
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Kerkklanken

Bijdrage Kerkklanken

Graag vragen wij uw aandacht voor een kleine bijdrage aan
Kerkklanken. Het opmaken, drukken en verspreiden brengt wat kosten
met zich mee en het is fijn om hier af en toe een bijdrage voor te
ontvangen. Dat gebeurt gelukkig ook, vaak in stilte en daar zijn we
heel dankbaar voor. Alle beetjes helpen om een mooi blad te blijven
verzorgen.

Redactie Kerkklanken
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College van Diakenen

Verantwoording collecten Diaconie

€ 111,30 Kerkin Actie — Zending - Egypte

€ 80,96  Stichting Hart voor Noord

€ 212,00 Kliederkerk Zunderdorp

€ 182,50 Kerk in Actie — Werelddiaconaat - Moldavié
€ 368,50 Kerkin Actie — Noodhulp - Myanmar
€ 41,40 Diaconie

€ 36,12  PKN - Missionair werk

€ 188,80 Bloemengroet

€ 213,70 Waterland-project

€n.nb  Kerkin Actie - Noodhulp - Soedan
€n.n.b Kerk in Actie — Zending — Bangladesh

€ 103,90 Diaconie

Voor het Verjaardagfonds kwam er afgelopen periode € 220,- aan giften binnen.
Voor de Kliederkerk kwam € 252,50, - aan giften binnen.

Alle gevers enorm bedankt!

De Diaconie heeft de genoemde bedragen aan de betreffende doelen overgemaakt.



Collecten komende zondagen
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd in de kerk,
maar overmaken mag ook (met of zonder QR-code):

Diaconie Protestantse Gemeente Zunderdorp

NL26 RABO 0310 7576 14

Soms collecteren we voor de eigen Diaconie, andere keren volgen we het voorgeschreven
collecterooster van de Protestantse Kerk Nederland, maar soms geven we ook aan andere door de
Diaconie vastgestelde goede doelen.

We proberen met alle collecten samen om te zien naar elkaar, soms ver weg, maar ook dichtbij.

25 mei — Stichting Elim

Stichting Elim is een kleinschalig initiatief en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan,
West-Kalimantan, Indonesié; de twee voornaamste activiteiten zijn het onderhouden van een kinderhuis
en een agrarische school.

Dominee Rianne Noordzij is direct betrokken bij Stichting Elim.

Meer info kan je vinden op: www.stichting-elim.nl

8 juni — Pinksteren — Stichting Diensten Met Belangstellenden

Traditiegetrouw collecteren we met Pinksteren voor onze ‘partner-gemeente’ Stichting Diensten Met
Belangstellenden. Elke zondagavond om 19.00 uur ben je welkom in je zoektocht naar inspiratie,
antwoorden en zingeving. Op een prachtplek in het centrum van Amsterdam (in de Engelse Kerk op
het Begijnhof 48) organiseert Diensten met Belangstellenden een kerkdienst voor jou. Wie je ook bent,
waar je ook vandaan komt en wat jouw verhaal ook is.

22 juni — Kerk in Actie — Diaconaat — Wereldvluchtelingendag

Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makkelijk. Of je nu asielzoeker, statushouder of
arbeidsmigrant bent of helemaal niet over papieren beschikt, je belandt in lange procedures en vitzicht
op een betere toekomst ontbreekt vaak. Kerk in Actie werkt samen met diverse (kerkelijke) initiatieven die
deze mensen helpen met informatie, advies en scholing om hun zelfredzaamheid te stimuleren.

13 april = PKN - Missionair Werk Nederland

In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in de visserij. In arme
vissersplaatsen moeten kinderen vaak al jong meewerken. Zij zijn een makkelijke prooi voor handelaren,
die hen soms tegen betaling en onder valse beloften bij hun families weghalen.

10 augustus — Kerk in Actie — Zending — Cuba
Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is tekort aan voedsel, brandstof en elekira. Jongeren en
goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken staan er alleen voor.

7 september — PKN - Jonge generaties in Nederland

Kerken hebben meer aantrekkingskracht op jongeren als zij zich thuis voelen serieus genomen worden.
De Protestantse Kerk ondersteunt kerken daarbij met seizoenspakketten, die methoden, spellen en
werkvormen voor diverse groepen van verschillende leeftiiden bevatten. Ook catechesemateriaal is
erin opgenomen.

De andere zondagen wordt er voor de eigen Diaconie gecollecteerd.

Hartelijke groet namens de Diaconie,
Diana de Haan-Prins, penningmeester

Vakantiebijbelweek 2025

Hoewel het nog even duurt willen we nu alvast doorgeven dat de voorbereidingen voor de
Vakantiebijbelweek zijn begonnen. Van 14 t/m 17 juli zijn alle kinderen van groep 11t/m 8 van harte
welkom in de kerk van llpendam. De ochtenden zijn van 9:30-12:00 uur. Het thema is dit jaar “Vis je
mee?!” en aan de hand van dit thema nemen we de kinderen mee achter Petrus aan die van Jezus leert
wat het belangrijkste in het leven is. We doen dit d.m.v. bijbelverhalen, zingen, knutselen, spelen en ook
door veel plezier te hebben met elkaar. Noteert u alvast de datum en mocht u meer informatie willen
dan kunt u bellen met Mirjam van Vuure telnr.06.49420175. Graag tot ziens!!

Nieuws vanuit de Beroepingscommissie

De zoektocht naar een nieuwe dominee voor onze kerk en stichting Diensten met Belangstellenden is in volle
gang. In het afgelopen half jaar hebben we meerdere predikanten benaderd. Helaas had één predikant net een
beroep aangenomen bij een andere gemeente, en andere predikanten konden vanwege hun gezinsleven of

omdat ze nog bezig zijn met het opbouwen van hun eigen gemeente de overstap naar onze kerk(en) niet maken.

Toch zijn we bemoedigd: het is bijzonder om te merken dat predikanten onze geloofsgemeenschappen kennen
en dat ze ons werk en onze plek in het dorp waarderen en als bijzonder ervaren. Dat geeft ons moed en

vertrouwen om door te zoeken!

We kijken verder, en we geloven en vertrouwen erop dat we de juiste predikant voor onze gemeentes zullen
vinden.
Heb je vragen en/of tips neem contact op met Anne-marie, 06 4208 1177.

Groeten namens de Beroepingscommissie
Theo Roele, Eva Dobber, John Kamphuis, Piet van Meerveld, Jiska Patiwael en Anne-marie Bakker



foto: Piet en Hilda van Meerveld

Interview Piet en Hilda van Meerveld:
“We hebben vertrouwen in de toekomst van de kerk”

De redactie heeft zichzelf tot doel gesteld om om het jaar markante kerkgangers en/of vrijwilligers
te interviewen zodat we ze ndg een beetje beter leren kennen. Twee jaar geleden waren Henk en Els
Breur bij de overdracht van de redactie van Kerkklanken als eerste aan de beurt. Nu is de eer aan Piet
en Hilda van Meerveld. We zijn van harte welkom op zondagmorgen uit de kerk en als we aankomen
staat de koffie en lekkers al klaar. We gaan gezellig met elkaar kletsen in de voorkamer.

Pietvertelt: ‘Hilda en ik kennen elkaar eigenlijk al ons hele leven. We zaten al bij elkaar op de basisschool,
maar de vonk sloeg over op het Koninginnefeest in 1966. Ik kwam toen al geregeld bij Hilda thuis, want
het was daar altijd een zoete inval.’

We vragen ze hoe ze de gemeente door de jaren heen hebben zien veranderen. ‘Vroeger had je twee
aparte kerken (de gereformeerde kerk en de hervormde kerk), echt twee aparte clubjes en zondags
deed je zelfs niets samen. De dorps families waren de gezichten van het dorp en kerk, want iedereen
vit het dorp ging naar de kerk. De kerk bepaalde veel, ook bijvoorbeeld je trouwtekst. Op een gegeven
moment bleek er toch maar weinig verschil tussen hervormd en gereformeerd te zijn en zijn de kerken
samengegaan. Het heeft even wat voeten in de aarde gehad, er was wel wat wrijving en tijd nodig,
maar dominee Troost pakte dit pastoraal goed aan en uiteindelijk groeide de kerk!"

En hoe is de kerk zelf veranderd2 ‘De kerk is opener geworden. Ik ben zelf ook wel anders gaan geloven),
zegt Piet. ‘Vroeger stond alles vast, was het meer zwart/wit, maar ik ben blij met de veranderingen. Je
moet ook met de tijd meegaan.” Maar zien jullie ook de bezoekersaantallen teruglopen? Hilda en Piet
vertellen: ‘In de jaren 60 begon de ontkerkelijking al, maar het s altijd een golfbeweging. Vroeger wilde
je een volle kerk maar een kleine groep mensen kan ook heel mooi zijn. We zien zoveel mooie nieuwe
dingen gebeuren, we hebben vertrouwen in de toekomst van de kerk! Kijk maar naar de Kliederkerk of
een rouwdienst: mensen merken en zien dat de kerk anders is, mensen voelen de saamhorigheid in de
kerk.’

Is een kerk iberhaupt nodig? ‘Je moet zorgen dat er een plek blijft in het dorp waar je kunt samenkomen
en elkaar kunt ontmoeten. En het zal misschien nog wel meer veranderen, nog opener worden, maar dat
is niet erg. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze welkom zijn in de kerk.’

Hoe omschrijven jullie de kerk in één woord?2 Hilda: ‘open’. Piet: ‘warm, gastvrij. Vooruit, twee woorden
is ook goed. En hoe omschrijven jullie God in jullie leven? Hilda geeft aan dat God het middelpunt is
van haar bestaan, het is alles waar je uit leeft. ‘lk weet zeker dat God mij kent.” Piet: ‘God houdt van
joul Je kan wel geloven, maar moet ook kijken!".

Jullie hebbenje jarenlangingezetvoor de kerk (zowelin Zunderdorp als bij Diensten met Belangstellenden
in Amsterdam). Hoe kijken jullie daarop terug? Piet zag vroeger wel op tegen de huisbezoeken: “wat
moest je daar dan zeggen he?”. Trots is hij op de restauratie van de kerk: “We mochten op een gegeven
moment niet meer in de kerk omdat het een bouwval was, het stond echt op instorten. We moesten
toen in het jeugdgebouw naar de kerk. De kerk is toen, met behulp van subsidies, gerestaureerd en in
1988/1989 ging de kerk weer open. Prachtig!’. Hilda vertelt dat ze blij is met, onder andere, het Samen
Eten. ‘Bij de start werd bedacht dat het heerlijke maar simpele maaltijden moesten zijn, want het draait
viteindelijk om het samen zijn. Zelfs mensen die zeiden “ik eet nooit stamppot” kwamen langs en aten
gezellig mee. Het is mooi om te zien hoe fijn dit in het dorp gaat.’



Hebben jullie nog een tip voor de kerk? Piet geeft aan dat we met elkaar moeten zorgen dat mensen
bij de koffie niet alleen staan, maar dat iedereen een praatje met iemand kan maken. ‘Je moet omzien
naar elkaar en elkaar niet uit het oog verliezen.” Hilda geeft ook aan dat je van alles kan willen, maar
het moet ook georganiseerd worden. ‘Je kan van alles willen, maar het moet wel gebeuren. Probeer
daarom zoveel mogelik mensen in je werk te betrekken. Zo wordt de groep groter en blijven dingen
haalbaar en te behappen.’

En nog een laatste wens voor de gemeente? ‘We hopen dat iedereen waardering voor de kerkenraad
heeft, voor de jonge mensen die het oppakken. En we wensen de gemeente veel zegen!’.

We sluiten aof met een glaasje wijn. Fijn om zo met elkaar in gesprek te zijn geweest. Waardevol moment
met waardevolle mensen!



Jong vogeltie gevonden in uw tuin

Het voorjaar is volop aanwezig en vroeg in de morgen word je gewekt en vrolik wakker, de vogels roepen:
“kom je bed vit!”.

Territoria zijn met gezang afgebakend én zwaar bevochten waarbij de dames een sterke partner uitzoeken.
Momenteel wordt hard aan het nageslacht gewerkt. Broeden, voedsel zoeken en de jongen voeren. Veel nesten
koken letterlijk over van het leven en jonge vogels verlaten hun nest ook als ze nog niet kunnen vliegen. Ze passen
er gewoon niet meer in en leven een paar dagen in een boom of op de grond tot ze wel kunnen vliegen. In die

periode zijn de ouders in de buurt, voeren nog wat bij en leren de jongen zelfstandig worden.

In de maanden van mei tot juli krijg ik vaak
de vraag: “Fred, wat moet ik doen met een
jong vogeltje in mijn tuin en hoe kan ik dat
helpen?”.

Mijn antwoord is dan in de regel: Laat
het jong daar zitten en de natuur zijn
werk doen. Wees gerust, zelfs als je de
oudervogels niet ziet, zijn ze in de buurt.
Ze zoeken voedsel of zijn zich voor je aan

het verstoppen. Jouw aanwezigheid en

goed bedoelde zorg geeft alleen stress,
wat de kans op overleven kleiner maakt,
dus geef het jong de rust en ruimte.

Er zijn echter veel risico’s in het leven van het jonge vogeltje. Ook andere dieren zijn dan op zoek naar een jong
vogeltje en er sneuvelen er veel. Gevaar vormen andere vogels zoals eksters, kraaien, sperwers en ook hermelijn
en vos. Het grootste gevaar in de nabijheid bij de mens is echter de huiskat. Vrij scharrelend rondom huis en tuin
maakt hij overuren en zijn zintuigen staan op scherp.

Leuke discussies levert dit op tussen kattenbezitters, die hun kat buiten laten lopen en vogelaars. Horen huisdieren
in huis of mogen ze fijn naar buiten? Leuk onderwerp voor aan de bar.

Oh jq, als alle jonge vogels in leven zouden blijven, hoeveel ruimte en voedsel zouden ze dan nodig hebben,

vitgaande van een gemiddeld nest van meer dan tien jongen per nest en meerdere broedsels per jaar?
Een andere vraag is: Mag ik thuis een gewonde of weesvogel verzorgen?

Hoe verleidelijk het soms ook is, met bijvoorbeeld een jong eendje, meerkoet of kraai, neem jonge vogels nooit
mee naar huis. Ten eerste is het niet in het belang van het dier. Ze moeten de kunst van het overleven leren
van hun ouders om zich later zelfstandig te
redden in hun wereld. Als ze ziek zijn, hebben
ze specialistische zorg nodig die jij niet kunt
bieden. Verder kan een tamme vogel later in
de problemen komen, omdat hij om voedsel
bedelt, of zomaar op schouders gaat zitten
van mensen die daar niet van gediend zijn.
Overigens verbiedt de wet het ook als je een

jonge vogel mee naar huis neemt.

Geniet dus van de vogels in en om uw tuin en

nog een advies van uw roodborst:

Maak mooie takkenhopen, een compostbak, vijvertie, inheemse planten en struiken zoals een meidoorn,
krentenboom en knotwilgen. Bij de huidige aanhoudende droogte wordt een schaaltje water op een veilig plekje

zeer op prijs gesteld.

Brand in de toren van Zunderdorp

Op 16 april 2025 was het precies 100 jaar geleden dat Johannes Casper Ligtermoed (geboren 14-11-1885)
overleed. Onderstaand artikel is geschreven door Anneke Koehof, kleindochter van Johannes Casper Ligtermoed

en Johanna Catherina Engelgeer:

Ik kwam kortgeleden, zelf al oma, achter de tragische dood van mijn grootvader van moeders kant. Hij werd
getroffen door de brandende kerktoren van Zunderdorp op 15 april 1925. De oorzaak van de brand was
blikseminslag, zoals blijkt vit het hieronder gedeeltelijk overgenomen artikel vit het Algemeen Handelsblad van

16-04-1925.
De toren van Zunderdorp in brand

Tijdens het korte onweer, dat zich gisteren boven onze stad heeft ontlast, is de oude toren van Zunderdorp door
het hemelvuur getroffen. Een agent ernstig gewond.

Reeds voor de beroepsbrandweer was gewaarschuwd, kwam de torenspits met donderend geweld naar
beneden vallen. De brandende balken kwamen juist op de plaats waar de Vrijwillige Brandweer werkte. De
agent Ligtermoed vit Ransdorp die in Zunderdorp dienst had kreeg brandend hout op het lichaam. Slechts met
zeer veel moeite kon hij bevrijd worden. Het hout had ook de bovengrondsche geleidingen van het electrische
net vernield. De draden welke onder spanning stonden versperden de weg naar de agent en eenige van zijn
bevrijders kregen schokken, welke gelukkig geen nadelige gevolgen hadden. Ligtermoed die bij de annexatie
van 1921 in Amsterdamsche gemeentedienst was gekomen is nadat hij uit zijn benarde positie was verlost in een
woning binnen gedragen. Medische hulp was niet ter plaatse. De geneesheer werd gewaarschuwd maar de
slechte polderwegen lieten niet toe dat er voor half negen een autobrancard aanwezig was. De agent had toen
al ongeveer een uur in de woning gelegen. De heer L. Heijermans kwam naar het dorp om hulp te verlenen. Naar
hij ons later meedeelde was Ligtermoed er zeer slecht aan toe, hij had een beenfractuur en zijn gelaat en een
deel van zijn lichaam waren met brandwonden overdekt. De ongelukkige, die gehuwd was, is naar het Binnen-
Gasthuis vervoerd. Eerst tijldens het transport verloor hij het bewustzijn. Het mag een toeval heeten dat het vallen
hout geen andere slachtoffers heeft gemaakt. Een kettinghond is door de stroom gedood. Een gebroken draad
had de ketting van de hond geraakt en onder spanning gebracht. Het spreekt vanzelf dat het geheele dorp op

de been was. Met grote deernis sprak men over het lot, dat Ligtermoed heeft getroffen.

Uit het Avondblad van 16-04-1925 van het Handelsblad: De agent overleden:
“De agent Ligtermoed uit Ransdorp, die gisteren bij de brand in Zunderdorp zo ernstig verwondis, is hedenochtend

om half twaalf in het Binnen-Gasthuis overleden.

Johannes Casper die bij brand van de kerktoren van Zunderdorp om het leven komt wordt begraven in zijn

woonplaats Ransdorp. Zijn grafsteen wordt voorzien van een vallende kerktoren.”

Er staat ook een gedenksteen bij de toren van de kerk van Zunderdorp.



Pinksteren voor Stad en Land in de Stadshoeve

Op eerste Pinksterdag, zondag 8 juni, bentu welkom vanaf 13.00 uur bij de Stadshoeve aan de Zunderdorpergouw.
Om 14.00 uur start een bijzondere Pinksterviering.

Initiatiefnemer Robert Gils van de kerk van Zunderdorp organiseert de een Sing-in voor jong en oud. De muziek
wordt verzorgd door Sarah Floor en haar band. De energieke Godwin Arhin komt spreken. Hij is vader van
een groot pleeggezin, bekend van de podcast “Goed, Beter, Best” en spreker bij onder andere de Opwekking-

conferentie.

De organisatie verlangt ernaar dat mensen in de dorpen in Waterland en de stad Amsterdam meer samenkomen
en mogen proeven van de Heilige Geest. Met Pinksteren vieren we de vitstorting van de Heilige Geest, zodat we
God altijd dichtbij kunnen ervaren.

Bij mooi weer is het buiten tussen de weilanden en bij slecht weer zitten we binnen in de stal. Onder het genot van
een hapje en een drankje, en hopelijk een ijsje, kun je meezingen met bekende worship-liederen.

Kinderen zijn viteraard ook van harte welkom!

Pinksteren

voor stad en land

Zondag 8 juni | 14.00 uur | Stadshoeve
Zunderdorpergouw 29 Zunderdorp
(vlakbij Amsterdam Noord)

spreker: Godwin Arhin
mugiek: Sarah Floor en band

Een krachtige middag van aanbidding,
hoop en ontmoeting.
ledereen welkom!

Toegang gratis | vrije gift t.b.v. SAVH (Honduras)
¥ Eten & drinken verkrijgbaar

Bericht van SAVH

Beste mensen,

3 februari 2025 gingen Anja Zandvliet, secretaris van onze stichting, en ikzelf naar Honduras om onze
projecten uit te voeren. Met de steun van vrijwilligers gingen wij meteen aan de slag. Het was een race
tegen de klok, maar het is gelukt! Wij waren blij en trots toen elk kind op onze lijst de schoolmaterialen
had gekregen zodat het nieuwe schooljaar kon beginnen. Een totaal van 320 kinderen van verschillende
basisscholen zijn geholpen. Een aantal van deze kinderen ontving ook een rugzak, uniform en schoenen.

Wij hadden dit jaar, zoals altijd, overleg met docenten van de middelbare scholen. Heel bijzonder,
want er zijn 65 kinderen ondersteund bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school.
lk voelde blijdschap toen ik lang geleden kinderen naar de eerste klas bracht. En nu zag ik hen
afscheid nemen van de basisschool en doorstromen naar de middelbare school. Hoe geweldig is
dat? Een generatie die verandering gaat brengen in de dorpsgemeenschappen. Mooi is ook dat twee
middelbare scholen ons hebben gevraagd om samen te werken. Zij willen de kwaliteit van onderwijs
verbeteren. Elke school heeft 6 of 8 technische opleidingen, maar er zijn onvoldoende computers en
gereedschappen om de lessen goed te kunnen geven. En dit is waar het om draait: hoop en toekomst
geven aan gemeenschappen die beter verdienen.

Door netwerkoverleg met het lokale gezondheidscentrum konden wij een team van artsen, een tandarts
en verpleegkundigen mobiliseren om 285 kinderen vertrouwd te maken met mondhygiéne. Zij kregen
allemaal een tandenborstel en tandpasta.

De artsen onderzochten kinderen en hun moeders en kregen de juiste medische behandeling.

Alles wat wij in februari hebben gedaan, is dankzij jullie donaties. lk ga - op verzoek van de ouders,
kinderen en docenten - iedereen bedanken voor de hulp die jullie hebben gegeven. Ik hoop dat deze
ondersteuning blijft, want er zijn nog veel kinderen die geen onderwijs kunnen volgen. Het bestuur van
de Stichting is ontzettend blij met alle steun en vertrouwen in ons.

Namens het bestuur,
Ruth Escoto Meras.
Voorzitter

¥'SAVH

Stichting Actie Voor Honduras




Catsburg

De kerk van Zunderdorp is heel veel dank verschuldigd aan schilder Jaap Catsburg uit Garderen. Zoals u aan
zijn achternaam ziet heeft hij een historische relatie met Zunderdorp. Om 5.00 u. in de ochtend vertrekt Jaap om
de consistorie weer helemaal mooi te maken en hij doet dat met vakmanschap en uit liefde voor dorp en kerk.

Dat vinden wij heel ontroerend. In het najaar komt Jaap terug om in het Jeugdgebouw de nieuwe ramen netjes

te maken.




foto: Tienerdienst

Koffie-inloop in Zunderdorp

Op woensdag 19 maart, 16 april en 21 mei was er weer koffie-inloop in het jeugdgebouw. Fijn om
te zien dat iedereen (jong én oud) zich welkom voelt en nieuwe gezichten welkom heet. Leuk om zo
met een kopje koffie elkaar beter te leren kennen en bij te praten. Ben je nieuwsgierig naar de koffie-
inloopochtenden? Kom gewoon een keer langs: je bent meer dan welkom en zien uit naar je komst! De
volgende koffie-inloopmomenten zijn op 18 juni, 16 juli, 20 augustus en 17 september. Zet de data vast
in je agenda! Je mag binnen komen lopen tussen 10:00 en 11:30 uur voor een snel kopje koffie of een
vitgebreider gesprek. En wil je iemand meenemen? Doen, hartstikke leuk!

Schoonmaak kerk en Jeugdgebouw

Fijn dat er mensen zijn die graag de handen uit de mouwen steken en ons altijd weer willen helpen!
Op 22 en 23 april is de kerk aan een grondige schoonmaak onderworpen: de kroonluchters schitteren
je weer tegemoet, het ruikt fris en schoon en zelfs tot in de nok is er schoongemaakt met behulp van
steigers! Heel hartelijk dank aan alle mensen die hieraan hebben meegewerkt! Dank dank dank!

De volgende schoonmaak ochtenden voor het Jeugdgebouw zijn op 7 juli, 4 augustus en 1 september.
De koffie staat klaar tussen 10:00-10:30 uur en na de schoonmaak, zo rond 12:00 uur, zal iedereen
moe maar voldaan weer terug naar huis gaan. Wil je wel helpen maar weet je niet of alle klusjes voor
jou lichamelijk nog te doen zijn2 Of houd je juist van grotere klussen? Er wordt voor iedereen passend
schoonmaakwerk gezocht! We zien je graag!

Jeugdgebouw voorzien van dubbel glas

Eindelijk is het gelukt. Vanaf heden kunnen we zonder beslagen ramen in een comfortabel gebouw
zitten en gaan komende winter de stookkosten omlaag. Veel dank aan de initiatiefnemers en de mensen
die het vitgevoerd hebben.

Tieneravonden in Zunderdorp

Tieners tussen 12 en 16 jaar, opgelet! Op donderdagavond 26 juni en 10 juli organiseren we weer
tieneravonden. Elke tieneravond is er lekker eten, spel, gezelligheid en mooie gesprekken. Het zijn ook
avonden waarbij je tieners uit andere dorpen ontmoet en nieuwe vrienden kunt maken.

Wil je een keer langskomen? Leuk! Meld je aan per telefoon of stuur een e-mail naar info@
kerkzunderdorp.nl.

Anne-marie 06 4208 1177

foto: Ella en Florian



Kinderkrant

Hoi allemaal,

Wat een feestelijke zondagen hebben we achter de rug! Palmpasen was heel leuk met zoveel kinderen
die een Palmpaasstok maakten en zingend de kerk binnenliepen. De week erna vierden we Pasen met
een heerlijk paasontbijt, een feestelijke kerkdienst en eieren zoeken. En er was een hele leuke Staldienst
in de Oranjeweek. We kijken er met veel plezier op terug!

Palmpaasstokken gezocht
Heb je nog een houten kruis over van Palmpasen? We doen graag aan hergebruik. Palmpaasstokken
gezocht! Lever je stok in bij Hilda, Kerklaan 12 of Anne-marie, Achterlaan 10.

Kliederkerk
Op zondag 29 juni is er weer Kliederkerk — de laatste keer voor de zomervakantie. We zijn druk bezig
met de voorbereidingen en beloven dat het weer een superleuk programma wordtl We gaan met jullie

timmeren en bouwen, koken, proefjes doen en iets leuks maken. Binnenkort delen we meer informatie.
Aanmelden kan tot 25 juni bij Anne-marie, 06 4208 1177.

Wil je alle laatste nieuwtjes over de Kliederkerk horen2 Kom dan in de Kliederkerk-appgroep! Stuur
Anne-marie een berichtje, dan word je toegevoegd. Er zitten al ruim 90 ouders in de app.

Zomerprogramma

Ti{dens de Kinderkerk starten we met een zelfgemaakt zomerkofferprogramma. Elke week halen we iets
vit een vakantiekoffer en vertellen we er een verhaal bij. We blijven bij het thema reizen: in de Bijbel
maken veel mensen een reis — vaak te voet, niet met de auto of het vliegtuig. Elke zondag komt er een
nieuw verhaal en maken we een kunstwerk of spelen we een spel. We vinden het superleuk dat er elke
week (nieuwe) kinderen in de kerk zijn! Daarom maken we er elke zondag een feest van.

In de zomer is er op zondag Kinderkerk, behalve van 3 t/m 10 augustus. Dan is er vakantie en alleen
oppas. Op zondag 7 september organiseren we een feestelijke Startzondag! We starten om 10:00
uur en zijn bezig met het regelen van een kindertheater. We houden jullie op de hoogte! Na de dienst
maken we er een feestje van op het kerkplein met hapjes en drankjes. Neem gerust je familie en vrienden
mee. We hopen dat er veel dorpsgenoten komen!

Tot slot

De Kinderkerk start elke zondag om 10:00 vur in de kerk. Al snel gaan we naar de Pastorie voor een
eigen programma. Vaak komen er nieuwe kinderen een keertje kijken, dus kom gerust langs, ook als je
nog nooit in de kerk bent geweest.

We wensen jullie fijne zomermaanden toe en hopen jullie gezellig op zondag of bij de Kliederkerk
weer te zien!

foto: Zun Run 2025

| aal ensemble
#5- Dwarsklank

1

zingt o.l.v. John Griffith een
klein concert met liederen van
Mendelssohn, MacMillan, Hindemith,
Desprez. Passereau en Dima.
Intermezzo piano:John Griffith.

Zo 6 juli is.is uur

Kerk van Zunderdorp,
Achterlaan 12, Zunderdorp

Veel groeten van de Kinderkerkcommissie, Rl
F fonds voor de

Anne-marie K kunst

Kaartjes €12,50, www.dwarsklank.nl of bij de kerk. Stadspas €7,50




Kerkdiensten

ALLE ZONDAGOCHTEND DIENSTEN BEGINNEN OM 10.00 UUR EN ZIJN OOK LIVE OF OP EEN LATER
MOMENT TE VOLGEN VIA KERKDIENSTGEMIST.NL OF VIA DE SITE VAN DE KERK.

8 JUNI

15 JUNI

22 JUNI

29 JUNI

6 JULI

13 JuLl

20 JuLl

27 JuLl

3 AUGUSTUS
10 AUGUSTUS
17 AUGUSTUS
24 AUGUSTUS
31 AUGUSTUS
7 SEPTEMBER
14 SEPTEMBER
21 SEPTEMBER
28 SEPTEMBER

ROZELINDE HOOGENDIJK
DS. ANDRIES BAKKER
DS. MAARTEN KRUIMER
DS. LEON VAN DEN DOOL
DS. MIRJAM MUIS

DS. EVELINE SCHOT
JEFREN MESA
ROZELINDE HOOGENDIJK
JEFREN MESA

DS. PIETER BOOMSMA
DS. ANDRIES BAKKER
DS. EVELINE SCHOT

DS. ROBERT JAN VAN AMSTEL
DIRK PUNT

COR OFMAN

TAMAR KARMAN

ALEX DE VREUGD

Agenda

ZONDAG 8 JUNI 14.00 UUR
WOENSDAG 18 JUNI 10.00 UUR
DONDERDAG 26 JUNI 19.00 UUR
ZONDAG 29 JUNI 12.00 UUR
ZONDAG 6 JULI 15.15 UUR
MAANDAG 7 JULI 9.00 UUR

DONDERDAG 10 JULI 19.00 UUR
WOENSDAG 16 JULI 10.00 UUR
MAANDAG 4 AUGUSTUS 9.00 UUR

WOENSDAG 20 AUGUSTUS 10.00 UUR
MAANDAG 1 SEPTEMBER 9.00 UUR

WOENSDAG 17 SEPTEMBER 10.00 UUR

PINKSTEREN
HEILIG AVONDMAAL

HEILIG AVONDMAAL
STARTZONDAG

- PINKSTEREN VOOR STAD EN LAND
- KOFFIE-LOOP

- TIENERAVOND

- KLIEDERKERK

- VOCAAL ENSEMBLE DWARSKLANK
- SCHOONMAKEN JEUGDGEBOUW

- TIENERAVOND

- KOFFIE-INLOOP

- SCHOONMAKEN JEUGDGEBOUW

- KOFFIE-INLOOP

- SCHOONMAKEN JEUGDGEBOUW

- KOFFIE-INLOOP

Zunderdorp






