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Vanvit de Kerkenraad

Het is nog volop zomer terwijl ik dit schrijf, maar toch merk je ook dat de zomerperiode aan het aflopen
is. De bomen beginnen al behoorlijk blad te verliezen (om zich te beschermen tegen de droogte) en de
dagen worden al iets korter. Het was een fruitrijke zomer met onder andere veel aalbessen, pruimen,
bramen en peren!

Hier en daar zijn cursussen weer gestart, de kinderen zijn begonnen aan een nieuw schooljaar en er
zijn kinderen het huis uit om ergens te gaan studeren of werken. Er zijn natuurlik ook mensen die nog
een nazomer vakantie gepland hebben, geniet ervan! En zo voelt iedereen op zijn eigen manier de
verschuiving naar het najaar.

Als kerkenraad zijn we druk bezig met de komende periode. Tegen de tijd dat deze nieuwe kerkklanken
verschijnt, is de Startzondag met Dirk Punt alweer geweest waarmee het nieuwe seizoen feestelijk
geopend is.

Er is ook een verheugend bericht vanuit de kerkenraad. Unaniem is Eva Dobber voorgedragen als
diaken, hetgeen zondag 7 september aan de gemeente is medegedeeld. Als er geen bezwaren
worden ingediend kan de bevestiging van Eva in het najaar plaatsvinden.

We kijken op dit moment nog wel even kort terug naar de afgelopen periode. Een rijke tijd met een grote
variatie aan voorgangers. Rozelinde Hoogendijk ging nog twee keer voor en is intussen verhuisd naar
Schiedam. Gelukkig komt ze nog zeker een aantal keren preken bij ons. Feestelijk was de Pinksterdienst
in de Stadshoeve met Godwin Arhin en de band van Sarah, een schitterende bijeenkomst, mede
georganiseerd door Robert, met meer dan honderd bezoekers. Mirjam Muis stond ingeroosterd maar
heeft daarnaast de afscheidsdienst van mw. Kranstauber én midden in de zomer ook de begrafenis
geleid van Guurtje Lof-Heerding. Wat een zegen dat ze daar ruimte voor had en wat een geschenk
dat Henk Breur zowel op de zondag ervoor als tijdens de begrafenis van mw. Lof kon voldoen aan het
verzoek van de familie om te spelen.

Een eerste kennismaking was er met Leon van den Dool, de nieuwe voorganger van Hoop van Noord
en een eerste kennismaking met Eveline Schot, werkzaam bij het Leger des Heils. Eveneens voor het
eerst bij ons was Maarten Kruimer, pastor in Durgerdam.

Bekenden waren Andries Bakker, Pieter Boomsma, Robert-Jan van Amstel, Cor Ofman en Jefren Mesa.
Met genoegen kijken we ook nog even vooruit want de jonge Tamar Karman komt binnenkort en
we maken kennis met Alex de Vreugd. ledere zondag is op deze manier een verrassing en zeker
afwisselend. Kijk maar even goed in de agenda naar de mooie lijst met voorgang(st)ers.

Mocht u ergens een fijne voorganger horen die u graag een keer in Zunderdorp wilt horen, laat het ons
gerust weten. Eris al flink gewerkt aan de lijst voor 2026 maar er zijn nog wel wat plekjes beschikbaar.
Als u behoefte voelt aan contact neem gerust contact op met een van de kerkenraadsleden.

Zomerse najaarsgroet,

Nyckele Sap

De kerk kan niet zonder dorp

Elk dorp heeft recht op een kerk. Je hoeft geen reguliere kerkganger te zijn om de waarde
van een kerkgebouw of de gemeenschap in te zien. Een oude kerk in een Gronings dorp
werd verkocht voor 10.000 euro. Inmiddels staat het nu te koop voor 500.000 euro, tot grote
woede van veel dorpsbewoners. Het kerkgebouw is onderdeel van hun geschiedenis.

Een kerkgebouw is geen clubhuis van gelovigen, maar een plek waar de wereld van God en
die van mensen samenkomen. Het is een godshuis tussen woningen van mensen. Een plek,
midden in het dorp, waar de godslamp brandt. Kerk en dorp zijn tweerichtingsverkeer. Geen
dorp zonder kerk, maar ook geen kerk zonder dorp. Als godshuis staat de kerk midden in het
dorp. Op de plek waar het leven wordt geleefd, in goede en kwade dagen. Bij de koffie na de
dienst en op scharniermomenten van het (dorps)leven. Als vingerwijzing naar de hemel, naar
God die niet loslaat wat zijn hand begon.

Inleiding door Ds. René de Reuver in het boek ‘Geloven in de Dorpskerk (de kracht van nabijheid
en gemeenschappen)’.

René de Reuver was van 15 juni 2016 tot 30 juni 2025 Scriba van de Generale Synode van de
Protestantse Kerk in Nederland.

College van Kerkrentmeesters

De afgelopen tijd zijn de rentmeesters weer bezig geweest met de planning omtrent het
meerjarig onderhoud. Samen met Archivolt Architecten wordt ook gekeken naar subsidies in
het kader van verduurzaming.

Rentmeester Teun Hoeve heeft zich afgelopen tijd ook behoorlik ingespannen voor het
Jeugdgebouw. HetJeugdgebouw valt formeel onder de Diaconie maar Teun heeft de specifieke
taak op zich genomen aangaande de noodzakelijke verduurzaming van het gebouw. Met
steun van Els Breur is een complex traject begonnen van een subsidieaanvraag bij de Provincie.
Die aanvraag is gehonoreerd maar een subsidie betekent dat je zelf ook geld moet uitgeven.
Het gaat voor het jeugdgebouw om het vervangen van het bestaand glas door HR++, een
hybride warmtepomp en het verbeteren van de ventilatie. Heel fijn dat er een toezegging van

de Provincie is gekomen. Een verantwoording komt later dit jaar of in het jaarverslag over
2025.

Schilder Jaap Catsburg uvit Garderen heeft zich eind augustus ook nog ontfermd over het
jeugdgebouw nadat er afgelopen zomer prachtige nieuwe HR++ ramen zijn gemonteerd door
Edwin Heerding. Het jeugdgebouw voldoet straks weer aan alle eisen om goed verhuurd te
kunnen worden. Dank aan alle betrokkenen in de afgelopen tijd.

OnzepenningmeesterArie heeftzichingespannen om samen metde KKAeenmeerjarenbegroting
op te stellen. Hierdoor kunnen we nu de financiéle toestemming om een predikant te beroepen,
rondmaken met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.



Via Marianne Vrolijk is vanuit de Centrale Dorpenraad ook overleg geweest met De Nieuwe
Noorder voor diverse reparaties aan de hekken van onze begraafplaats.

Afgelopen zomer is de kerk ook weer gebruikt voor diverse concerten o.l.v. Benjamin Bakker
en ook een concert van Dwarsklank. Komend najaar zal de kerk ook weer worden gebruikt als
verkiezingslokaal.

De koperen ornamenten van het doophek zijn onlangs door Piet Hoogendoorn meegenomen
om te polijsten en te lakken. We zijn erg benieuwd hoe dat er straks weer vitziet.

Bericht vanuit Pastoraat

Vanwege de afwezigheid van een vaste dominee is het van belang dat we allemaal goed om
ons heen kijken of ergens pastorale zorg wenselijk is. Laat dat dan gerust even aan mij weten.

Wilt v graag de kerkdienst op zondagochtend of de koffie-inloop op woensdagochtend
bezoeken, maar heeft u geen vervoer?

Bel mij, dan zorgen we ervoor dat u opgehaald en thuisgebracht wordt zodat u toch aanwezig
kunt zijn. Wilt u een keer naar de Zondagavondkerk op het Begijnhof, laat het weten.

Jacqueline Sap
06 2942 8080

Welkom in de Bijbelse Beelden Tuin

Een oase van rustin Hoofddorp. Initiatiefnemer Pastor Kees van Lent, zorgde
ervoor dat de tuin kon worden tot wat hij nu is. Vanuit een wat verwaarloosde
kloostertuin, ontstond onder

zijn bezielende leiding een Bijbelse tuin. Als primaire doel wilde hij figuren
en verhalen uit de Bijbel uitbeelden en tastbaar
maken voor de mensen. De tuin heeft vele bomen,
planten en meer dan 50 beelden. Bij een groot
aantal beelden staan QR-codes zodat je met je
mobiel het verhaal achter de beelden en planten
kunt beluisteren.

¢~ Woensdagmorgen 1 oktober willen wij hier
naartoe gaan. We vertrekken om 9.00 uur vanaf Kerkplein met auto’s.
De kosten zijn € 10.00 p.p. Een rondleiding met een gids, koffie/thee
en gebak zijn inbegrepen.

Opgeven bij Els Heerding 06 8331 1971 of Hilda van Meerveld
06 1569 7190

Beeld van de verloren zoon

We zijn, ieder op een eigen wijze
zoals het water in de rivier, elke
druppel uniek, en toch één met
al die andere druppels die samen
het water vormen.
Dat maakt het leven van ieder mens belangrijk.
Ook wie jij bent doet ertoe.
Op het moment dat je begrijpt dat je meetelt.
Op het moment dat je begrijpt dat ieder van ons
is als een druppel water in de oceaan van het
leven, dan zul je ook ervaren dat het gaat om
jouw persoonlijke keuze om een bewuste, heldere
druppel te zijn die de zuiverheid van de hele
oceaan ten goede komt.
Hoe mooi is dat.
Maak keuzes, praat, deel, vertel, leef.
Deze weg leidt tot lichtvoetigheid

en innerlijke groei.

Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld
tekst bij de tentoonstelling “Wij Zijn Natuur’, Singer Laren, 2 mei-31 aug 2025

Gespreksavond - Verhalen die je raken

Welk verhaal uit de Bijbel spreekt jou aan, of juist helemaal niet?2 Welk verhaal vind je mooi,
inspirerend of misschien zelfs een beetje vreemd?

Tijdens deze avond gaan we er samen over in gesprek. Je kunt een Bijbelverhaal meenemen
dat jou raakt, nieuwsgierig maakt of vragen oproept, en vertellen waarom. Maar gewoon
luisteren en meedoen in het gesprek mag natuurlijk ook. Na een korte koffiepauze praten we er
verder over—open en ongedwongen. We sluiten af rond half tien met een drankje en gezellig
napraten.

De eerste avond is op dinsdag 23 september om 20.00 uur in het Jeugdgebouw.
Piet van Meerveld trapt af met het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10:25-37).
Of je nu bekend bent met de Bijbel of er nog nooit iets van hebt gelezen: iedereen is welkom!



Bedankt!

Wij willen jullie ontzettend bedanken voor alle steun die wij ontvingen vanuit de kerk van
Zunderdorp en vanuit de Zunderdorpse gemeenschap. Wij zijn heel dankbaar voor alle
gebeden, kaarten, berichties en attenties die wij de afgelopen 1,5 jaar al hebben mogen
ontvangen! Het doet ons ontzettend goed dat er nog steeds zo intens wordt meegeleefd.

Ons leven stond letterlijk en figuurlijk op zijn kop toen we te horen kregen dat Stijn getroffen was
door een Functionele Neurologische Stoornis (FNS) wat inhoudt dat zijn hersenen “verkeerde”
signalen afgeven aan zijn ledematen.

Inmiddels maken we letterlijk en figuurlijk stappen vooruit dankzij onder andere, een
gespecialiseerde fysiotherapeut in FNS en we gaan twee keer per maand naar Limburg voor
bindweefsel massage. Al met al zijn we ontzettend dankbaar voor de mensen die op ons pad
zijn gekomen en ons nog steeds steunen in dit hele proces.

Stijn heeft veel “basale” dingen opnieuw moeten leren, zoals staan en (trap)lopen en is nog
wekelijks hard aan het werk om fysiek terug te komen. Wij hebben veel respect voor zijn inzet
en doorzettingsvermogen. We zijn er nog niet, maar we hebben goede hoop dat zijn herstel
verder zal doorzetten. We zijn dankbaar dat hij en wij zoveel liefde mogen voelen om dit
proces te doorstaan.

Aan onze dochter Eline is ook veel steun en liefde gegeven. Voor haar is de aandacht ontzettend
belangrijk om dit vol te houden. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met haar.

Dankzij jullie steun kunnen wij als gezin overeind blijven staan en houden we elkaar vast in
slechte en goede tijden. We kijken vooruit en hopen dat jullie aan ons blijven denken en voor
ons willen blijven bidden. Zodra het mogelijk is, zullen we als gezin de kerk van Zunderdorp
weer bezoeken.

Hartelijke groet,

Wim, Barnabette, Stijn en Eline van Meerveld

West Weer 11
1151 GA Broek in Waterland

Ps. Wij maken ons als gezin graag hard voor de stichting FNS, zodat meer mensen in Nederland
bekend worden met deze neurologische ziekte. Voor meer informatie verwijzen wij dan ook
graag naar stichtingfns.nl

Reactie op voorplaat van Kerkklanken 3.3

Mevrouw Pety van der Zee was de snelste met het antwoord op de vraag vanaf welke plaats
de tekening op de voorpagina was gemaakt: “Het achterste huis noemden we het dwarshuis,
daarvoor was nog een klein houten huis en ernaast nog een schuur. Dit herinner ik me nog als

kind. Het is op het kruispunt van Middenlaan en 't Nopeind”. Helemaal goed mevrouw van
der Zeel!

Aankondiging: Lichtjestocht in Zunderdorp
20 december

Na twee prachtige edities organiseren we dit jaar natuurlijk weer een Lichtjestocht door ons
dorp met een nieuwe route en nieuwe verrassingen. Stap in het kerstverhaal tijdens een route
van 1,5 kilometer met heel veel brandende lampjes.

De tocht begint met Romeinse soldaten. Onderweg ontmoet je herders, wijzen, engelen en
natuurlijk het kindje Jezus met Jozef en Maria. We sluiten af met een sfeervol kerstfeest op het
kerkplein en in de kerk, compleet met prachtige kerstliederen, lekker eten en drankjes.

Wanneer: Zaterdag 20 december 2025

Vertrektijd: 17:00 - 18:00 uur

Kerkplein Feest: gaat na 18:00 uur gezellig door

Hulp gezocht!

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! Wil je meespelen, helpen als wegwijzer, in de
catering, bij de techniek of in de verkoop? Geweldig! Samen maken we er weer een prachtig

feest van. Meld je snel aan bij Anne-marie (06 4208 1177 of via info@kerkzunderdorp.nl).

Veel groeten,
De Lichtjestochtcommissie
Laura, Jacqueline, Birgite, Chantalle en Anne-marie



De (steek)mug

Van de dieren die mij het meest irriteren, staat de mug bovenaan mijn lijst. Naast dat dit dier bloed zuigt, stoor ik
me vooral aan het gezoem om mijn hoofd en vooral voor het slapen gaan. Dit terwijl de steek van een daas veel

pijnlijker is en die van een teek gevaarlijker.

Maar waar hebben we het over als we het over een mug hebben? Er zijn verschillende muggenfamilies: in
Nederland alleen al leven 25 verschillende families. De twee bekendste families zijn de langpootmuggen en
de steekmuggen. Ook de kriebelmuggen en knutten kunnen steken, deze soorten zijn klein (tot 5 mm) en wat
minder langwerpig gebouwd dan steekmuggen. Soorten uit andere families, zoals de dansmuggen, liken soms
op stekende muggen maar steken niet. Veel muggen lijken
echter totaal niet op de bekende steekmuggen. Motmuggen
lijken op kleine vlinders en hebben relatief grote ronde
vleugels met gekleurde haren. Een andere groep is de
galmug, die de eitjes in planten afzet waar vervolgens de

larven in gallen opgroeien.

De meeste larven leven in de grond, zoals bij
langpootmuggen, of in het water, zoals bij dansmuggen
en steekmuggen. Ook in planten (galmuggen) of steekmug
paddenstoelen (paddenstoelmuggen) komen larven voor.

De volwassen muggen leven, onder andere, van nectar en kunnen een rol spelen bij de bestuiving van planten.

De meeste muggen steken dus niet. Muggen die ons wel kunnen steken, behoren tot verschillende families,
waarvan de steekmug de bekendste is. Soorten uit deze familie zijn onder andere de malariamug, die bij de mens
indirect verantwoordelijk is voor meer dan een miljoen doden per jaar. In Nederland komen malariamuggen

voor, maar malaria als ziekte is sinds 1970 officieel vitgeroeid.

Maar waarom maken steekmuggen een irritant zoemend geluid? Dat heeft voornamelijk te maken met de
voortplanting van de muggen. Ze leven in het donker en kunnen elkaar moeilijk vinden. Muggen gebruiken
daarom geluid om elkaar te kunnen lokaliseren in het donker. Alleen de (bijtende) vrouwtjes maken de voor ons
hoorbaar zoemgeluiden. Dit geluid wordt opgevangen door de gevoelige antennes van de mannetjes. ledere
soort produceert een iets ander geluid, zodat de mannetjes niet paren met een vrouwtje van een andere soort.
Het zijn dus de dames die ons uvit onze slaap houden en bloed aftappen. De vrouwtjes zuigen bloed met de
monddelen en beschikken niet over een angel. Ze zouden dus eigenlijk ‘bijimuggen’ moeten heten.

Steekmuggen gebruiken voornamelijk geuren en temperatuurverschillen om hun gastheer op te sporen. Er zijn

zo’n 300 tot 400 verschillende stoffen die de mug door het zweten en zo’'n 100 verschillende stoffen bij ons

——-v——r—v— ~r—— ‘“ uitademen, kan waarnemen.
S

Gelukkig heb ik dit jaar nog heel weinig last gehad van de
steekmug en overigens ook van wespen en dazen. Het droge
voorjaar is daar debet aan.

Om muggen tegen te gaan, verwijder je stilstaand water in
je tuin en rondom je huis, plaats je goed sluitende horren en
klamboes, en gebruik je natuurlijke middelen zoals citronella of

langpootmug

citroenmelisse om je in te smeren. Maak je dakgoot schoon, dek de regentop af en verwijder je water vit emmers
en plantenbakken. Muggen hebben namelijk stilstaand water nodig om eitjes in te leggen. Een vijver is geen
probleem: daarin zitten vaak beestjes die de larven van muggen eten. Overweeg het planten van citroenmelisse

of een walnotenboom rondom je huis: de geur van deze planten schrikt muggen of.

Heb ik nu toch nog van een mug een olifant gemaakt.

Fred Haaijen

Startzondag 7 september 2025




Koffie-inloop in Zunderdorp

In de vakantie, op 16 juli en 20 augustus hebben we elkaar weer ontmoet tijdens een kopije koffie. Het
was gezellig en goed om elkaar weer te spreken na de vakantie. Het is leuk om iedereen zijn of haar
vakantieverhalen te horen of de plannen die er nog zijn voor een mooie vakantie!

Ook zin om anderen, uit de gemeente en het dorp, te ontmoeten? ledere derde woensdag van de
maand ben je van harte welkom. Zet de volgende data alvast in je agenda: 17 september, 15 oktober
en 19 november. Je mag het Jeugdgebouw (Achterlaan 3) binnen komen lopen tussen 10:00 en 11:30
uur voor een snel kopje koffie of een uitgebreider gesprek. En wil je iemand meenemen?2 Doen, hartstikke
leuk!

Schoonmaak Jeugdgebouw
We willen iedereen die in de zomermaanden zijn of haar handen uvit de mouwen heeft gestoken om het
jeugdgebouw er stralend schoon uit te laten zien, bedanken!

Wanneer ik in google het woord schoonmaken intyp, zie ik de “gouden schoonmaakregels” verschijnen.
Voor onze vaste helpers is dit natuurlifk al jaren bekend. Voor degene die in zijn of haar eigen huis
rondkijkt en denkt: ‘mijn huis kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken’, hierbij de gouden regels:

Maak eerst droog schoon en daarna nat. Droog schoonmaken is stofzuigen en afstoffen. Nat
schoonmaken is dweilen of afnemen met een vochtige doek. Denk bij het schoonmaken aan het
volgende:

Werk van hoog naar laag: eerst bovenop kasten, dan tafels en vensterbanken en als laatste de vloer.
Zo valt stof en vuil niet op een plek die al schoon is.

Werk van schoon naar vies. Begin op de minst vuile plaatsen. Zo worden de spullen waarmee je
schoonmaakt minder snel vies.

Wil je deze schoonmaakregels naast in je eigen huis ook nog ergens anders oefenen2 We hopen je op
6 oktober en 5 november te mogen begroeten! De koffie staat klaar tussen 09.30-10:00 uur en na de
schoonmaak, zo rond 12:00 uur, ga je weer voldaan naar huis! Fijn als je ook komt helpen!

Samen eten

We hebben weer een Samen Eten-avond gepland: vrijdag 31 oktober. We hopen je om 18.00 uvur te
verwelkomen met een drankje in het jeugdgebouw. We gaan weer een overheerlijke stamppot eten!
Wil je ook graag met ons samen eten? Meld je dan aan bij Hilda of Robert.

Actie Schoenendoos

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt!

Een springtouw, een pet en ja, ook schoolspullen ... hiermee maak je een droom waar van een kind in
Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp. Een zelf versierde doos gevuld met jouw spulletjes
brengt een vriend dichtbij. Een onvergetelijk cadeau! In de landen waar het mag, delen we ook boekjes
met Bijbelverhalen uit.

Thema's als naastenliefde, eerlijk delen en recht doen: met deze actie maak je ze heel praktisch.

Je kunt je amper voorstellen wat voor impact jullie dozen hebben. Voor veel kinderen in armoede is die
versierde schoenendoos-met-inhoud het eerste cadeau in hun leven. Je geeft hoop én toekomst.
Doe mee met de Schoenendoosactie! Geef een cadeau van onschatbare waarde.

Inleverpunt Voedselbank

Meer dan 1 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. De voedselbank helpt wekelijks 40.000
gezinnen met voedselhulp en gaat zo voedselverspilling tegen. Nu met de stiigende energieprijzen
hebben nog meer gezinnen moeite om rond te komen. Om de Voedselbank in Amsterdam Noord
te ondersteunen, staan er in de kerk en in het jeugdgebouw tot en met kerstavond kratten waar je
(houdbaar) voedsel in kunt doen. Je kunt denken aan: pasta, rijst, tonijn, soep, koffie, thee, ontbijtgranen,
beleg en zonnebloemolie. Je helpt hierdoor op een simpele manier mensen die het - tijdelijk — niet
redden. Wat een mooie gedachte!

Tieneravonden: Ben jij erbij?

Regelmatig krijg ik berichtjes van tieners die vragen: “Wanneer is de volgende Tieneravond2” Goed
nieuws! De eerstvolgende tieneravond is op donderdag 11 september om 19:00 uur, de dag dat
Kerkklanken uitkomt. We hopen dat je het op tijd leest! Tijdens deze avond mag jij meebeslissen wat
we gaan eten!

Maar er is meer... Tijdens deze avond gaan we het slaapfeest in de kerk plannen! In het aankomende
jaar zetten we op een zaterdagavond tentjes op in de kerk en organiseren we allerlei spelleties,
challenges en natuurlijk heel veel gezelligheid. We hopen dat dorpsgenoten ons tij{dens deze nacht
wakker zullen komen houden met hun bezoekjes. Het belooft een onvergetelijke avond te worden!

Meer informatie volgt snell

Kom je ook op donderdag 11 september? Heb je nog nooit meegedaan? Dit is je kans om eens langs te
komen en het zelf te ervaren! Alle tieners van 12 tot 17 jaar zijn van harte welkom. Stuur een berichtje
naar Anne-marie, 06 4208 1177 om je aan te melden!

Tot 11 september!
Anne-marie

Ps. De voorlopige andere data zijn: donderdag 16 oktober, 13 november en 11 december. Dit gaan we
nog goed met jullie afstemmen.



Kinderkrant

Hoi allemaal!

We hopen dat jullie een superleuke vakantie hebben gehad. Wij hebben in elk geval heel veel zin in
het nieuwe seizoen, want er staan weer allemaal leuke activiteiten op de planning. Dit jaar staat de
Kinderkerk in het teken van het thema: “in beweging”. Samen ontdekken we dat geloven niet stilzitten i,
maar juist in beweging komen: spelen, zingen, leren, helpen en vieren. En dat doen we natuurlijk samen!

Kinderkerk & créche — elke zondag

Elke zondag gaan we in beweging met verhalen, spelleties en knutselen. Eerst luisteren we even in de
kerk naar de dominee en daarna hebben we ons eigen programma. Voor de kleinsten is er een créche,
zodat iedereen mee kan doen. En het is altijd gezellig, want er zijn altijd kinderen.

En nog een paar leuke andere activiteiten die we graag uitlichten:

Kliederkerk op 5 oktober & 2 november

Op zondag 5 oktober en 2 november is er weer Kliederkerk in de kerk van Zunderdorp, van 12:00 tot
13:30 uur. Kliederkerk is voor alle kinderen van 4 t/m 13 jaar en altijd een groot feest. We starten met
een Bijbelverhaal en daarna gaan we samen aan de slag: koken en bakken, iets bouwen en maken,
een experiment doen en nog veel meer. Voor de oudere kinderen is er een extra vitdagend programma.
Het is een superleuke manier om samen te ontdekken, creatief bezig te zijn en plezier te maken rondom
een Bijbelverhaal. We hopen jullie allemaal te zien!

Sint Pannekoek — 23 november

Zet je schrap, want dit wordt een vrolijk feest! Pannekoek op je hoofd, een bingo en natuurlijk ook lekker
pannenkoeken eten. Sint Pannekoek is altijd een gezellig feest voor jong en oud. We beginnen het feest
om 11:30 uur, direct na het oefenen voor de kerstmusical en de kerkdienst, en het duurt tot 12:30 uur.
Omdat Sint Pannekoek ook een feest is om te delen, staan er kratten klaar voor de voedselbank. Neem
iets mee om anderen te helpen, dan maken we er samen een feestelijke ochtend voor iedereen van!

Oefenen Kerstmusical start 23 november

Op 23 november starten we ook met oefenen voor de kerstmusical. Een nieuwe musical over het
bekende Kerstverhaal. Op Kerstmorgen spelen we dit bijzondere verhaal in de stal van de Stadshoeve
met kerstliedjes, popliedjes en heel veel kinderen. We hebben er nu alweer zin in om met jullie te
oefenen. Samen brengen we het kerstverhaal tot leven. We oefenen elke zondag tot kerst van 10:00-
11:15 uur in het Jeugdgebouw, Achterlaan 3.

Aanmelden voor de Kliederkerk en de Kerstmusical kan bij Anne-marie, 06 4208 1177 of via
info@kerkzunderdorp.nl
Wij hebben zoveel zin om jullie allemaal te zien bij deze leuke activiteiten. Hopelijk tot snell

Groetjes van de Kinderkerkcommissie




College van Diakenen

Verantwoording collecten Diaconie

25 mei €8895  Stichting Elim
29 mei € 26,00 Diaconie
juni € 118,50 Diaconie
8 juni €110,70 Stichting DMB
15 juni €5090 Diaconie
22 juni € 120,00 Kerkin Actie — Binnenlands Diaconaat — Wereldvluchtelingendag
29 juni € 147,00 Diaconie
6 juli  €50,00 Kerkin Actie — Wereld Diaconaat — Ghana
13  juli  €113,50 Diaconie
20 juli  €13705 Diaconie
27 jli  €8970 Diaconie
3 aug €51,50 Diaconie
10 aug €71,70  Kerkin Actie — Zending — Cuba
17 aug €60,90 Diaconie
24 aug €]13]10 Diaconie

Voor het Verjaardagsfonds kwam er afgelopen periode € 195,- aan giften binnen.
Voor de Kliederkerk kwam € 165,- aan giften binnen.

Alle gevers enorm bedankt!
De Diaconie heeft de genoemde bedragen aan de betreffende doelen overgemaakt.

Collecten komende zondagen

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd in de kerk,
maar overmaken mag ook (met of zonder QR-code):

Diaconie Protestantse Gemeente Zunderdorp

NL26 RABO 0310 7576 14

Soms collecteren we voor de eigen Diaconie, andere keren volgen we het voorgeschreven
collecterooster van de Protestantse Kerk Nederland, maar soms geven we ook aan andere door de
Diaconie vastgestelde goede doelen.

We proberen met alle collecten samen om te zien naar elkaar, soms ver weg, maar ook dichtbij.

7 september — Stichting Diensten Met Belangstellenden

Vandaag op de Startzondag collecteren we voor onze ‘partner-gemeente’ Stichting Diensten Met
Belangstellenden.

Elke zondagavond om 19.00 uur ben je welkom in je zoektocht naar inspiratie, antwoorden en zingeving.
Op een prachtplek in het centrum van Amsterdam (in de Engelse Kerk op het Begijnhof 48) organiseert
Diensten met Belangstellenden een kerkdienst voor jou. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en
wat jouw verhaal ook is.

21 september — Kerk in Actie — Wereld Diaconaat — Libanon (Vredesweek)

Door de economische crisis in Libanon is de werkloosheid torenhoog. Veel jonge mensen willen
emigreren, omdat er nauwelijks ruimte is op de krappe arbeidsmarkt. Kerk in Actie-partnerorganisatie
Lutheran World Relief biedt jongeren een vakiraining in ondernemersvaardigheden. Met een klein
startbedrag kunnen ze daarna een eigen bedrijf beginnen.

5 oktober — Kerk in Actie — Wereld Diaconaat - Israél Zondag

Joodse en Palestijnse kinderen komen elkaar in het dagelijks leven bijna niet tegen. Door het gescheiden
onderwijs in Israél weten ze niets over elkaars cultuur en gebruiken. Via het ontmoetingsprogramma van
het Rossing Center leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen elkaar kennen.

19 oktober — Kerk in Actie — Wereld Diaconaat — Wereldvoedseldag

In Bangladesh hebben veel vrouwen weinig inkomsten uit de verkoop van hun landbouwproducten. Met
een ingenieus kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Dit kooktoestel bespaart brandhout, produceert
minder rook en vrouwen verkopen het restproduct, biochar, aan boeren om te gebruiken als natuurlijke
bodemverrijker. Van een hoger inkomen profiteert het hele gezin.

2 november - Kerk in Actie — Zending — China

Kerken in China hebben steeds meer te maken met beperkende regelgeving vanuit de overheid. Toch
willen ze laten zien dat ze er zijn. Ze zijn bijvoorbeeld actief in de ouderen- en gezondheidszorg, de
opvang van verslaafden, of hebben preventieprogramma’s rond verdovende middelen en HIV/AIDS.
De Chinese Raad van Kerken ondersteunt plaatselijke kerken met advies en diaconale trainingen.

9 november — Wereld Diaconaat — Zuid Afrika
Veel jongeren in Pretoria groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de
jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos.

De andere zondagen wordt er voor de eigen Diaconie gecollecteerd.
Gift Jeugdgebouw

Voor het schilderwerk aan het Jeugdgebouw hebben wij een gift ontvangen van EUR 2500, -.
Enorm veel dank voor deze zeer gulle gift!

Hartelijke groet namens de Diaconie,
Diana de Haan-Prins, penningmeester



Kerkdiensten

ALLE ZONDAGOCHTEND DIENSTEN BEGINNEN OM 10.00 UUR EN ZIJN OOK LIVE OF OP EEN LATER
MOMENT TE VOLGEN VIA KERKDIENSTGEMIST.NL OF VIA DE SITE VAN DE KERK.

14 SEPTEMBER
21 SEPTEMBER

DS. COR OFMAN
TAMAR KARMAN

28 SEPTEMBER DS. MIRJAM MUIS

5 OKTOBER DS. JURJEN TEN BRINKE - HEILIG AVONDMAAL

12 OKTOBER DS. SUAAK TEUWISSEN

19 OKTOBER DS. JAAP HAECK

26 OKTOBER TAMAR KARMAN

2 NOVEMBER ANNA MARIA VAN WILLIGEN

5 NOVEMBER DS. JAAP HAECK - BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 19.30 UUR
9 NOVEMBER DS. COR OFMAN

16 NOVEMBER
23 NOVEMBER
30 NOVEMBER
7 DECEMBER

DS. PIETER VERHOEFF
TAMAR KARMAN - GEDACHTENISZONDAG
THEODOOR MEEDENDORP

DS. JAAP HAECK

Agenda

DONDERDAG 11 SEPTEMBER 19.00 UUR - TIENERAVOND

WOENSDAG 17 SEPTEMBER 10.00 UUR - KOFFIE-INLOOP

DINSDAG 23 SEPTEMBER 20.00 UUR - GESPREKSAVOND - VERHALEN DIE JE RAKEN
WOENSDAG 1 OKTOBER 09.00 UUR - BIUBELSE BEELDEN TUIN
ZONDAG 5 OKTOBER 12.00 UUR - KLIEDERKERK

MAANDAG 6 OKTOBER 09.30 UUR - SCHOONMAKEN JEUGDGEBOUW
WOENSDAG 15 OKTOBER 10.00 UUR - KOFFIE-INLOOP

DONDERDAG 16 OKTOBER 19.00 UUR - TIENERAVOND

ZONDAG 2 NOVEMBER 12.00 UUR - KLIEDERKERK

WOENSDAG 5 NOVEMBER 09.30 UUR - SCHOONMAKEN JEUGDGEBOUW
DONDERDAG 13 NOVEMBER 19.00 UUR - TIENERAVOND

WOENSDAG 19 NOVEMBER 10.00 UUR - KOFFIE-INLOOP

ZONDAG 23 NOVEMBER 11.30 UUR - SINT PANNEKOEK

DONDERDAG 11 DECEMBER 19.00 UUR - TIENERAVOND

Zunderdorp






