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Vanuit de Kerkenraad
Het is de tweede week van het nieuwe jaar 2026 als ik dit schrijf. Omgeven door besneeuwde 
weilanden en turend naar de schaatsers op ‘t Zwet in Zunderdorp. Een vredig gezicht. Naast ongemak 
door besneeuwde wegen en paden dempen de sneeuwkristallen geluid, verdubbelen licht en vertragen 
de machine waar we soms in zitten. Sneeuwvlokken vallen gemiddeld met een voetgangers-snelheid. 
Dwarrelen is verwant aan wandelen, sneeuw slentert uit de hemel naar de aarde en maant je tot een 
aandachtige, biddende vorm van wandelen. 

Januari is tevens een moment om terug te kijken naar de geweldige Kersttijd die we met elkaar beleefd 
hebben. U vindt hierover in deze Kerkklanken nog een terugblik. Denk even aan Sint Pannenkoek, de 
Kerstlunch, Lichtjestocht, Kerstavond in dorp en Concertgebouw, de grandioze Kinderkerstmusical in 
Stal Gouwzicht en de sfeervolle kerkdiensten op oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen. We willen 
alle vrijwilligers bedanken voor de enorme inzet tijdens de kerstperiode. Naast kerstactiviteiten zoals 
het oprichten en versieren van de kerstboom in de kerk en een boom buiten bij de kerk, zijn in januari 
alle kerstzaken ook weer netjes opgeruimd voor volgend jaar. Erg fijn dat er altijd veel hulp is om dit 
soort klussen te klaren.

Een grote variatie aan voorgangers kwam er weer voorbij. Ieder met een bijzondere dienst en inspirerende 
toespreek. De classis voorzitter Peter Verhoeff was bij ons, de krachtige Tamar Karman, Mirjam Muis 
die we zo graag zien en horen, Theodoor Meedendorp van Hoop voor Noord, de klassieke en sterke 
Pieter Boomsma, oud-voorzitter van de Synode Marco Batenburg,  de diaconale Cor Ofman én de 
energieke Jefren Mesa die de Kerstnacht verzorgde met live muziek. We begonnen het nieuwe jaar 
met Rozelinde Hoogendijk die bereid was om voor te gaan op Nieuwjaarsmorgen en indrukwekkend 
preekte over de doortikkende tijd. Er is chronos, de meetbare tijd, om te meten hoeveel uren in een dag 
of dagen in een maand er zijn, of hoe snel iemand rent of schaatst, de tijd voor een afspraak, de tijd 
die dus altijd maar doortikt. Maar Jezus gebruikt het woord ‘kairos’ voor tijd. Een specifiek moment, het 
beslissende moment. Het moment waarop duidelijk iets verandert. Een nieuw begin. De Chronos wordt 
onderbroken. Een moment van stilstaan en opnieuw beoordelen. Dirk Punt preekte op de eerste zondag 
van het jaar over het in beweging komen en onze vroegere dominee Robert-Jan van Amstel hield een 
prachtige preek over wie er werkelijk Koning zou moeten zijn. Een enorme rijkdom dat we telkens weer 
voorgangers mogen ontvangen. Het is heel fijn om de preken terug te kunnen horen of zien via www.
kerkdienstgemist.nl of via onze eigen website www.kerkzunderdorp.nl. 

Onlangs beluisterde ik de preek van Ds. Batenburg nog een keer. Zijn krachtige verhaal ging over 
de enorme afstand die de wijzen, wetenschappers van de oudheid, ontdekkingsreizigers, moesten 
afleggen. Ruim 1500 kilometer door bergen en dalen, door de woestijn en met tegenslag van beesten, 
rovers, droogte en dorst en een bezoek aan de valse koning Herodes. Een tocht die lang moet hebben 
geduurd. Al ruim voor de geboorte van Jezus waren ze op weg gegaan, in beweging gekomen. 
Fascinerend eigenlijk. Hij preekte aan de hand van een schitterend gedicht van T.S. Eliot, waarvan de 
vertaling hieronder staat. 

De verandering van de donkere maand december naar de lichter wordende maand januari is altijd 
weer even wennen. Sommigen missen de sfeer en feestelijke verlichting rondom Sinterklaas en Kerst, 
anderen kijken weer vooruit naar een nieuw jaar met meer en meer natuurlijk licht overdag.  

Nummer 4.1 van de Kerkklanken ligt voor u en staat weer vol verhalen en informatie. Extra aandacht 
vragen we voor de Kerkramen-actie van de Kerkrentmeesters.  

Uw kerkenraad komt binnenkort weer bijeen en start weer met de voorbereiding van allerlei activiteiten 
voor de komende maanden. Pasen is in aantocht! 

We hopen elkaar spoedig weer te zien.

Nyckele Sap

De reis van de drie koningen

Het was een koude tocht, en de slechtste tijd van het jaar voor een reis,
voor zulk een verre reis.

De wegen modderig, het weer guur, de winter op zijn strengst.
de kamelen, die hun knieën ontvelden, hun hoeven bezeerden,

werden onhandelbaar en legden zich neer in de smeltende sneeuw.
Menigmaal dachten wij met spijt terug aan onze zomerpaleizen op bloeiende
berghellingen, aan meisjes, in zijde gehuld, die gekoelde wijn ronddienden.

Onze kameeldrijvers vloekten, foeterden, weigerden dienst,
riepen om brandewijn en vrouwen. Onze kampvuren wilden niet branden,

onderdak was moeilijk te vinden, de steden waren vijandig, de dorpen stug,
de gehuchten smerig en verschrikkelijk duur: het was een ellendige tocht.

Tenslotte reisden wij de gehele nacht door, sliepen zo nu en dan
langs de wegkant en hoorden gedurig in onze ogen zingende stemmen,

zeggend: jullie onderneming is waanzin.

Eindelijk, toen het licht werd, daalden we neer in een luw dal, vochtig,
onder de sneeuwlijn, geurend naar groeizaamheid; een beek snelde voort,

een watermolen karnde het duister, er waren drie bomen
onder een bewolkte lucht, en een oud wit paard galoppeerde door een weiland.

Wij kwamen bij een herberg met wijngaardranken boven de stoep.
Zes handwerkslieden dobbelden bij de open deur om zilverlingen

en zes voetknechten schopten lege wijnzakken over de vloer.

Maar niemand kon ons inlichtingen verschaffen, en zo gingen we verder,
en bereikten des avonds, geen uur te vroeg, de plaats van bestemming;

het was (dat mag ik wel zeggen) de moeite waard.

Dit alles is lang geleden, ik heb het onthouden en zou het over willen doen,
maar ik stel, dit vooropgesteld, één vraag : was het doel dat ons dreef

geboorte of dood? Wij waren getuigen van een geboorte, zeker,
daar is geen twijfel aan. Maar als ik vroeger geboorte of dood zag,

dacht ik dat ze tegenstellingen waren. Deze geboorte echter
was een onverbiddelijk einde voor ons, een dood, onze dood.

Wij keerden terug naar ons land, onze koninkrijken, maar voelden ons
niet meer thuis in de oude orde tussen vreemde mensen

die hun goden omklemmen.
Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf.

T.S. Eliot (vertaling van Martinus Nijhoff)



Bericht vanuit Pastoraat
Wilt u graag de kerkdienst op zondagochtend of de koffi e-inloop op woensdagochtend bezoeken 
maar heeft u geen goed vervoer bel dan even met mij. Dan zorgen we ervoor dat u opgehaald en 
thuisgebracht wordt zodat u toch aanwezig kunt zijn.

Jacqueline Sap

06 2942 8080

De redactie ontving onderstaande mooie brief naar aanleiding van het overlijden
van Ds. A. Cuperus en de preek van Ds. Batenburg.

College van Diakenen
Verantwoording collecten Diaconie

Voor het Verjaardagfonds kwam er afgelopen periode € 265,- aan giften binnen.
Voor de Kliederkerk kwam € 115,- aan giften binnen.
En voor Actie Schoenendoos een gift van €110,-.

Alle gevers enorm bedankt! 
De Diaconie heeft de genoemde bedragen aan de betreffende doelen overgemaakt.

Collecten komende zondagen
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd in de kerk, 
maar overmaken mag ook (met of zonder QR-code):

Diaconie Protestantse Gemeente Zunderdorp
NL26 RABO 0310 7576 14

Afwisselend collecteren we voor de eigen Diaconie, andere keren volgen we het voorgeschreven 
collecterooster van de Protestantse Kerk Nederland, maar soms geven we ook aan andere door de 
Diaconie vastgestelde goede doelen. 
We proberen met alle collecten samen om te zien naar elkaar, ver weg, maar ook dichtbij. 
soms ver weg, maar ook dichtbij. 

25 januari – Jong Zunderdorp
PKN collecteert deze zondag voor kinderen en jongeren in Nederland; wij voor onze kinderen en 
jongeren in Zunderdorp. Deze collecte draagt daarmee bij aan allerlei activiteiten, die in Zunderdorp 
voor hen worden georganiseerd.

9  nov

16 nov

23 nov

24 nov

1 dec

8 dec

15 dec

22 dec

24 dec

25 dec

29 dec

31 dec

1 jan

€  30,50

€ 233,50

€ 305,85

€ 321,25

€ 159,20

€ 74,55

€ 83,25

€ 340,90

€ 855

€215,20

€ 38,40

€ 72,20

€ 92,25

Kerk in Actie – Wereld Diaconaat – Zuid Afrika

Diaconie

Stichting Oud in Afrika

Kerk in Actie – Zending – Rwanda

Stichting Dorotty – Oekraïne (Zwartsluis)

Kerk in Actie – Wereld Diaconaat – India

Kerk in Actie – Kerstcollecte – Kinderen in de knel

Waterland-project – Stichting Actie Voor Honduras

KinderKerstMusical (1 collecte)

Diaconie

Diaconie

Diaconie

Diaconie



1 februari – Kerk in Actie - Wereld Diaconaat – Bangladesh
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en 
overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van 
landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om 
zich aan te passen aan klimaatverandering.

8 februari – Kerk in Actie – Noodhulp – Zuid Soedan
In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Een vergeten ramp. Volgens de VN de grootste ter 
wereld. Honderdduizenden mensen zijn sindsdien omgekomen. Zeker 25 miljoen mensen worstelen om 
iedere dag te overleven. Meer dan 10 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 4 miljoen 
zijn naar het buitenland gevlucht.
Via haar internationale kerkelijke netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan Soedanese vluchtelingen. In 
Soedan krijgen vluchtelingen schoon drinkwater. Waar nog geen waterputten zijn, brengen vrachtauto’s 
water dat men opslaat in waterzakken. Ieder gezin krijgt een jerrycan, emmer, zeep en waspoeder. Er 
worden wc’s geplaatst en plekken om je handen te wassen. Ook krijgen mensen voorlichting hoe ze 
ziektes kunnen voorkomen. 

1 maart – Kerk in Actie – Voorjaarszending – Libanon
Christelijke opleidingen in Libanon combineren het delen van academische kennis met geestelijke 
toerusting. Aan de Haigazian University in Beiroet studeren jongeren bedrijfskunde, economie en sociale 
wetenschappen, terwijl geestelijke begeleiding hen helpt persoonlijk en professioneel te groeien. Dit 
draagt bij aan een stabiele samenleving. 

8 maart – Stichting Hart voor Noord
Stichting Hart voor Noord ondersteunt mensen in Amsterdam Noord om op te staan uit armoede en 
eenzaamheid – door te luisteren, te helpen en samen te bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen.
Samen met de Protestantse Diaconie Amsterdam, de Wijkdiaconie van de Protestantse kerken in Noord 
en de diaconie van Hoop voor Noord, dragen zij bij aan het platform ‘Diaconie Noord’.
Zij werken samen met mensen, netwerken en organisaties die zich willen inzetten voor een samenleving 
in Noord waarin mensen goed en eerlijk kunnen leven, goed zijn voor anderen en relaties worden 
hersteld. Meer informatie kan je vinden op: www.hartvoornoord.nl

15 maart – Kliederkerk Zunderdorp
Een aantal keren per jaar is het feest in de Kerk van Zunderdorp. Dan start om 12.00 uur de Kliederkerk.
Speels en creatief aan de slag met een Bijbelverhaal; kinderen zijn erg enthousiast. Er komen wel zo’n 
40 kinderen. Deze maandelijkse activiteit kost natuurlijk geld, daarom collecteren we deze zondag 
speciaal voor de Kliederkerk. Want de jeugd heeft de toekomst!

22 maart – Kerk in Actie – Wereld Diaconaat – Burkina Faso
In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van landbouw. Door onvoorspelbare regenval en 
droogte mislukken oogsten en is er regelmatig te weinig te eten.
Boeren en boerinnen leren droogtebestendige gewassen te verbouwen en zorgvuldig omgaan met 
de vruchtbaarheid van de bodem. Ze maken eigen compost en beperken bestrijdingsmiddelen. Dat 
verbetert hun oogst en zorgt voor meer gezonde voeding. Via spaar- en kredietgroepen krijgen met 
name vrouwen de kans om kleine bedrijfjes te starten, waardoor hun inkomsten toenemen en hun positie 
versterkt wordt. 

De andere zondagen wordt er voor de eigen Diaconie gecollecteerd.

Gift van de Stichting School met den Bijbel
In december van het afgelopen jaar mocht de Diaconie een zeer gulle gift van de Stichting School met 
den Bijbel ontvangen, te weten EUR 4550,- (voor de Tieners EUR 500,-, muziek EUR 1300,-, Actie 
Schoenendoos EUR 250,-, Kliederkerk EUR 1500,- en Lichtjestocht EUR 1000,-).
Hier willen wij de Stichting School met den Bijbel heel hartelijk voor bedanken! 
Geweldig toch, dat wij in ons dorp elkaar op deze manier willen en kunnen helpen!

Verjaardagfonds 2026 – Stap Verder!
Als je jarig bent, krijg je van de Kerk van Zunderdorp een kaartje om je te feliciteren. Hoe leuk is dat?
Daarin vragen wij je als Diaconie of je voor een goed doel een klein cadeautje in de vorm van een 
gift wilt geven. Elk jaar kiest de Diaconie een goed doel uit en voor 2026 hebben we gekozen voor 
Stap Verder (Amsterdam Zuidoost). Stap Verder is een samenwerkingsproject van een aantal kerkelijke 
organisaties die in stadsdeel Zuidoost op de locatie Stap Verder activiteiten en projecten ontwikkelen 
om inwoners van Zuidoost een stap verder te brengen, zoals hulp bij Nederlandse taalles (taalmaatjes), 
inrichten van een kenniscentrum en ondersteuning bij opvoeding en scholing. 
Meer informatie kan je vinden via: www.stapverder.org

Verjaardagfonds afgelopen jaar (2025)
Stichting Actie Voor Honduras
Afgelopen jaar (2025) is er via de bank ten 
gunste van het Verjaardagsfonds EUR 980,- 
voor Stichting Actie Voor Honduras op de 
rekening van de Diaconie binnengekomen. 
Geweldig toch? Anita en Robert Gils, Linda Lof 
en Guus Klijn kwamen langs of verstuurden een 
kaartje.  We willen hen graag bedanken voor 
hun inzet! Ook komend jaar mogen we weer op 
ze rekenen. Fantastisch!

Hartelijke groet namens de Diaconie,
Diana de Haan-Prins, penningmeester
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Graag vragen wij uw aandacht voor een kleine bijdrage aan 
Kerkklanken. Het opmaken, drukken en verspreiden brengt wat kosten 
met zich mee en het is fi jn om hier af en toe een bijdrage voor te 
ontvangen. Dat gebeurt gelukkig ook, vaak in stilte en daar zijn we 
heel dankbaar voor. Alle beetjes helpen om een mooi blad te blijven 
verzorgen. 

Redactie Kerkklanken

Bijdrage Kerkklanken



College van Kerkentmeesters

Adoptie van kerkramen is een groot succes (rood is reeds geadopteerd!)
Met grote dankbaarheid en trots delen wij u een prachtige tussenstand mee van de Kerkramen Actie: 
dankzij uw vrijgevigheid is er inmiddels €13.055 opgehaald — dat is 65% van ons streefbedrag. Een 
geweldig resultaat waar we als kerk en dorp samen trots op mogen zijn! Dankbaar zijn wij voor het 
enorme draagvlak binnen en buiten ons dorp.

Wat hebben we al bereikt?
- Bijna drie volledige ramen zijn geadopteerd: Raam Zuid D, Raam Noord D en Raam Noord A   
- Aan de zuidzijde zijn twee volledige boogramen en aan de noordzijde één boograam geadopteerd. 
- Veel kleine gebogen raampjes zijn inmiddels geadopteerd dankzij bijdragen uit het hele dorp.

Het doel is nog niet bereikt
Hoewel we fantastisch op weg zijn, blijven er nog meerdere vierkante ramen beschikbaar. Uw bijdrage 
— groot of klein — brengt ons dichter bij het onderhoud en herstel van onze prachtige kerkramen, die 
zo veel betekenis hebben voor onze eredienst en de uitstraling van het gebouw. Doet u mee? Adopteer 
een kerkraam voor € 50,00. Gebruik de QR-code om uw kerkraam te adopteren. Hierboven ziet u 
welk raampjes nog beschikbaar zijn.

Een bijzonder cadeau-idee
Wilt u iemand verrassen? Adopteer een raam als cadeau en laat dat vergezeld gaan van een mooi 
certifi caat. Neem gerust contact op met een van de kerkrentmeesters: wij helpen u met de mogelijkheden 
en de afhandeling.

Hartelijke dank
Wij danken iedereen van harte voor de reeds gedane schenkingen. Uw betrokkenheid maakt dit 

gezamenlijke project mogelijk en toont de levendigheid van onze gemeente. Mede door uw inzet en 
adoptie van een kerkraam kunnen wij onze mooie dorpskerk weer toekomstbestendig maken.

Voor vragen, adopties of het bestellen van een certifi caat kunt u contact opnemen met één van de 
kerkrentmeesters. Onderstaand een samenvatting van de verzonden brief.

Teun Hoeve, Wim van Meerveld, Dirk Ubbels, Arie Krommendijk, Nyckele Sap

Adoptie Kerkramen Brief
Help onze dorpskerk het stralend middelpunt van Zunderdorp te blijven:

adopteer een Kerkraampje!!

Beste dorpsgenoten en leden van de Kerk van Zunderdorp,

De Kerk van Zunderdorp is al eeuwenlang het hart van ons dorp — een plek van samenkomst, troost 
en ontmoeting. Om die rol te blijven vervullen, starten we in 2026 met groot onderhoud aan de gehele 
kerk.  De karakteristieke kerkramen zijn eveneens hard aan herstel toe: de kerk heeft 8 grote ramen met 
daarin 432 vierkante raampjes en 120 gebogen raampjes. 

Helpt u mee om onze kerk voor toekomstige generaties te behouden? Doe mee aan de Zunderdorper 
Kerkramen-actie en adopteer één of meerdere raampjes. Uw bijdrage herstelt niet alleen glas en 
kozijnen: u beschermt daarmee een plek voor kerstvieringen, de lichtjestocht, kliederkerk, jongerencafés, 
samen eten en alle andere activiteiten die onze dorpsgemeenschap verbinden. Met uw hulp blijft de 
Kerk van Zunderdorp het warme middelpunt van ons dorp. Samen houden we het licht brandend.
        
Een persoonlijk, blijvend en zinvol cadeau voor ons mooie en unieke dorp. Dit jaar komen we niet langs 
voor de oudejaarscollecte. In plaats daarvan vragen wij u vriendelijk een kerkraampje te adopteren:
- Adopteer één of meer vierkante raampjes: € 50,00  
- Adopteer één of meer gebogen raampjes: € 25,00  
- Adopteer één heel raam:                € 3.075,00

U kunt uw Kerkraam adopteren door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer: 
NL09 RABO 0310 7090 32 t.n.v. Protestantse Gemeente Zunderdorp o.v.v. Kerkramen-actie  

U kunt uw gift ook in een enveloppe afgeven bij onze voorzitter 
Nyckele Sap, ’t Nopeind 10 B, of bij kerkrentmeester Teun Hoeve, 
Achterlaan 1. 

U kunt ook  gebruikmaken van de QR code. 

Met vriendelijke groet, 

Het College van Kerkrentmeesters  
Nyckele Sap · Arie-Jan Krommendijk · Teun Hoeve · Dirk Ubbels · 
Wim van Meerveld



Wel en wee in kerk en dorp
In deze rubriek delen we momenten van vreugde en verdriet met elkaar. Het is een uitnodiging tot 
meeleven, bemoedigen en – als je dat gewend bent – voor elkaar te bidden. We respecteren uiteraard 
de keuze van mensen om niet met naam genoemd te worden. (In de online versie van Kerkklanken 
worden geen persoonlijke gegevens vermeld.)

Meeleven
We leven mee met iedereen die de afgelopen tijd te maken heeft gehad met ziekte, een behandeling of 
een ziekenhuisopname. In het bijzonder denken we aan:
Jacky Honingh, Bert van Onzen, Rita van Triest, John Maatman, Els Breur en Jan van Meerveld. 
Wij wensen allen veel beterschap, kracht en sterkte toe. Ook denken we aan hen die niet bij naam 
genoemd zijn, maar wel te maken hebben met zorgen, ziekte of verdriet.

Tegelijk beseffen we dat er ook vreugdevolle momenten zijn. We delen mee in het geluk van wie iets 
moois heeft meegemaakt.
Anja Ubbels, van harte gefeliciteerd met je veertig dienstjaren in het BovenIJ Ziekenhuis. Wat een tijd. 
We wensen je nog mooie werkjaren toe!

Welkom
We heten Brigitte en Harry van harte welkom in ons dorp. Ze zijn komen wonen op de Torenven 7. We 
hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen in onze kerk en in ons dorp. 

Geboren
Op 10 november 2025 is Pier Mark Manus Dekker geboren, zoon van Anne en Rieks en broertje van Oek van 
de Torenven 12. Van harte gefeliciteerd met jullie zoon en broertje.
Op 09 januari 2026 is Siebe Hoeve geboren, zoon van Ruben en Famke en broertje van Floks en Yoera van de 
Zunderdorpergouw 29. Van harte gefeliciteerd met jullie zoon en broertje. We feliciteren ook opa Albert en oma 
Angela Hoeve met hun kleinzoon Siebe.

Overlijden
Op 19 december 2025 is Adriaan Cuperus overleden, emeritus-predikant van Zunderdorp. Wij wensen de 
familie Cuperus heel veel sterkte en kracht toe bij dit onverwacht overlijden van Arjen. Op de rouwkaart stond: 
‘Mijn tijden zijn in Uw hand’  (Psalm 31:16a)

Activiteiten Diaconie
Koffie-inloop in Zunderdorp 
We zijn dankbaar voor de koffie-inloop in 2025 waarin zoveel mensen naar de koffie-inloop kwamen 
om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten. Dank aan alle vrijwilligers die dit 
iedere maand weer mogelijk maken. Ook in 2026 mag je je welkom weten om samen met anderen, uit 
de gemeente en het dorp, even bij te kletsen! 
Woensdag 18 februari en 18 maart van 10:00-11:30 uur staat de koffie klaar in het jeugdgebouw 
(Achterlaan 3). Kom je ook? Iedereen is welkom!

Samen Eten
We gaan weer met elkaar Samen Eten op vrijdag 23 januari om 18:00 uur! Dankzij de inspanningen van de 
kookploeg zit iedereen altijd te smullen! Een lekkere stamppot of gevulde soep, wat zou er deze keer op het 
menu staan? Kom gezellig eten en laat je verrassen! Je kunt je aanmelden bij Hilda van Meerveld.

Waterland Project
Ieder jaar wordt door de gezamenlijke kerken in Waterland een zogenaamd “Waterland Project” 
gekozen. Voor 2026 is er unaniem gekozen voor de Holland Gambia Foundation. 
Op hun website schrijven zij het volgende: “Onze missie is dat wij de ontwikkeling van kinderen willen 
bevorderen in Gambia door onderwijs, gezondheidszorg, voeding, kleding, schoon drinkwater en een 
veilige liefdevolle plek om op te groeien. Dit willen we bereiken met hulp van sponsors en donateurs, 
en het houden van activiteiten, workshops etc. om voldoende geld in te zamelen, om de school en ons 
voedingsprogramma te ondersteunen. Stap voor stap. Omdat wij geloven dat de toekomst begint met 
de kinderen”. Op dit moment zijn er verbouwplannen voor de school: uitbreiding van drie naar zes 
lokalen en een nieuw interieur. 

Op twee verschillende momenten dit jaar zal er in de kerk voor dit doel gecollecteerd worden.
Wilt u hier meer informatie over lezen? Kijk op www.hollandgambian.wordpress.com



Terugblik: Lichtjestocht Zunderdorp
Wat kijken we terug op een prachtige avond! Op zaterdag 20 december vond de Lichtjestocht in 
Zunderdorp plaats. Het weer was prachtig en de opkomst overweldigend. Zóveel mensen liepen de 
route en beleefden samen het Kerstverhaal.

Fantastisch om te zien dat niet alleen veel mensen uit Zunderdorp, maar ook uit de omliggende dorpen 
zijn gekomen om mee te lopen én mee te helpen. Dankzij de inzet van zovelen werd het dorp voor één 
avond omgetoverd tot Bethlehem, en konden bezoekers het Kerstverhaal echt beleven. Na afloop was 
het nog heerlijk gezellig op het kerkplein en in de kerk.

Een groot dankjewel aan iedereen die deze avond mogelijk heeft gemaakt! Van technici, 
lichtjesaanstekers, fotograaf, filmmaker en kostuummakers tot wegwijzers, mensen van de catering en 
verkoop, opbouwers en opruimers. Ook speciale dank aan alle zangers, de harmonie en iedereen die 
zijn of haar erf of tuin heeft opengesteld. En natuurlijk een groot applaus voor het geweldige acteertalent 
van iedereen waardoor het Kerstverhaal zo indrukwekkend tot leven kwam!
Met de inzet van ontzettend veel vrijwilligers is er keihard gewerkt om van deze Lichtjestocht een groot 
succes te maken. We zijn enorm dankbaar dat we dit samen hebben mogen doen.
Ook volgend jaar hopen we weer een Lichtjestocht te organiseren, op zaterdag 19 december.
Nogmaals heel veel dank aan iedereen en tot volgend jaar!

Namens de organisatie,
Laura, Jacqueline, Birgite en Anne-marie
Met ruim 70 vrijwilligers die zich inzetten, is er keihard gewerkt om deze avond tot een succes te maken. 
We zijn ontzettend dankbaar dat we dit samen hebben mogen doen.

Nogmaals heel veel dank aan iedereen!

Namens de organisatie,
Chantalle, Laura, Jacqueline en Anne-marie

Takkenrellen en Uilenkoren: natuur bij HBOK
Terwijl ik in deze januari weken van 2026 op mijn stoel naar buiten kijk naar de winterse taferelen, 
dwalen mijn gedachten af naar de natuur bij HBOK, vlak naast mijn deur. De winter is een tijd van rust, 
maar op en rond onze velden gebeurt er meer dan je denkt.
Het is bijzonder om te zien hoe vrijwilligers bij HBOK de boel draaiende houden. Alles in eigen hand 
op ons eigen veld; dat geeft een gevoel van trots. Maar toen er een ecoloog kwam meehelpen, werd 
het even spannend – zeker voor mij. Hoe zouden de ‘voetbalhumor’ en de ecologische principes 
samengaan?

Al snel ontstonden de eerste discussies. Gebruiken we chemische bestrijdingsmiddelen of niet? En 
wat doen we met het snoeihout? Mijn voorkeur is circulair: in de natuur bestaat geen afval. Ik stelde 
voor om takkenrillen te maken: wallen van dood hout waar vogels en egels in kunnen schuilen. In 
de wandelgangen werden deze plannen al snel gekscherend omgedoopt tot ‘takkenrellen’. Ook over 
later maaien van de bermen was niet iedereen direct enthousiast; met blote benen door de distels en 
brandnetels, dat moeten we niet willen.

Tegenwoordig is de lucht boven de velden soms gevuld met drones. Geavanceerde vliegende schotels 
die met hun camera’s alles waarnemen. Hoe anders is dat in de avonduren, wanneer de techniek zwijgt 
en de uilen het luchtruim overnemen.
Op een donderdagavond, na wat biertjes, hoorden we laatst een jong uilskuiken roepen vanaf de 
ballenvanger. Het was een prachtig moment: als een volleerd koor gaven we met de hele groep 
antwoord aan het uiltje. Na zo’n biertje en samen lachen staan de neuzen wonderbaarlijk snel dezelfde 
kant op, zeker als ik uitleg dat deze uilen onze natuurlijke bondgenoten zijn tegen ratten en muizen.

Dat die uilen hun werk goed doen, bleek tijdens een recente ‘pluisavond’. We onderzochten de 
uilenballen uit de silo van Maarten Piet. Een fascinerend werkje met een verrassende uitkomst: naast 
vijf bruine ratten vonden we de resten van dertig Noordse woelmuizen – een zeer zeldzame soort! 
Alleen de mol was de dans ontsprongen; die zat waarschijnlijk net iets te goed ondergedoken onder 
het maaiveld.
Zo zie je maar: zelfs tussen de krijtlijnen is de schepping vol verrassingen. Het vraagt soms wat discussie, 
maar uiteindelijk brengt de natuur ons samen – of we nu pluizen, maaien of in koor antwoorden naar 
een uil in de nacht.

Fred Haaijen



De ZEGEN of ZEGENING
Er is een scala aan aspecten rondom deze twee woorden.

De ZEGEN
Het begon bij mij met het woord ‘zegen’ rond mijn 14e, 15e jaar in de 5e Loosdrechtse Plas waaraan 
het huis stond waarin ik geboren ben: een heerlijke plek om te spelen, op te groeien en te genieten van 
de natuur in alle facetten, wind en storm, regen en ijs. Het begrip ‘Zegen’, zoals ik dat nu religieus besef, 
past hierbij. 
Toen ik wat ouder werd, leerde mijn vader mij om te gaan met de ‘zegen’, in dit geval niet met een 
hoofdletter geschreven. Mijn vader was zelf op deze plek geboren en leerde jong al de mogelijkheden 
van de visserij te beoefenen: 1. dobbers gooien, 2. de ‘reep’ uitwerpen, 3. vissen met werp- of gewone 
vishengels. Voor de punten 1 en 2 moest er met een ‘sleepnet’ in niet al te diep water op rustige plekken 
naar kleine visjes gezocht worden. Het visje is de aas om paling te vangen. Het sleepnet om de visjes 
mee te vangen werd een ‘zegen’ genoemd! Bij het uitwerpen van de dobbers in het water zat mijn 
vader achterin de roeiboot en ik gaf de boot vaart. De dobbers werden de volgende morgen idem 
dito opgehaald. Zelf vind ik het wel grappig dat deze jongen toen nooit heeft kunnen bedenken dat de 
Zegen een andere rol in zijn leven zou gaan spelen: vissen van mensen en niet van paling. 

ZEGENING in de eredients
Een mooie gedachte is dat de voorganger Gods zegen aan de gemeente mag opleggen; het is hiermee 
ook een taak voor de gemeente om die zegen te zoeken. De Zegen is er altijd! Goed zoeken! Soms heb 
je wensen en weet je de Zegen even niet te vinden en toch…! 
In mijn eigen leven, heb ik, God dank, ervaren dat er tijden zijn in je leven waarin je wel heel goed moet 
zoeken. Maar de Zegen is er! “De Heer zegene u en behoede u” is voor mij iets te dichtbij. Ik hoop dat 
Hij dat doet. Mijn gekozen tekst is: ‘De liefde van God en de Genade van onze Heer Jezus Christus en 
de Inspirerende Kracht van de Heilige Geest met u allen’. AMEN! 

In de verschillende religies zoals Jodendom, Christendom en Islam is de Zegen geen vrijblijvende wens 
maar een diepe handeling waarin de hemel en de aarde elkaar raken. Het is voor mijzelf ook een mooi 
facet van het werk als voorganger in de gemeente. Tijdens mijn regelmatige bezoeken aan de Oosters-
Orthodoxe kerkdiensten zag ik dat priesters tijdens de zegening nog enige handgebaren maken in 
combinatie met wierook en het kruisteken. Met de vinger en de duim tezamen moet dat de eerste letters 
van Jezus Christus voorstellen. Zelf kies ik voor de twee uitgestrekte handen over de gemeente. Dat is 
voor mij symbool van de zegenrijke handen van God. 
Zegen wordt ook gebruikt als universeel menselijk verlangen. Het woord raakt aan iets diepers, aan 
erkenning, aan verbondenheid, geliefd en gezien zijn. Je hoeft geen geestelijke te zijn om iemand te 
‘zegenen’: een oprechte goede wens toezeggen, een hand op de schouder, een blik van verbondenheid. 
Tot slot: Ooit (ongeveer 1978) stond ik met Piet van Meerveld bij onze Zunderdorpse Kerk. Hij was met 
een ragebol de ramen van de kerk aan het schoonmaken. Er stopte toen een fi etser bij ons en hij vroeg: 
’Loopt deze kerk hier nog een beetje?’ Waarop Piet  sprak: ‘Als een trein, meneer!’ 
Er volgde een kort gesprek: Hij was op Elpermeer komen wonen, zocht een kerk en werd daarna een 
trouw gemeentelid: zijn zoon door mij gedoopt, etc. We werden vrienden. Hij handelde in antieke 
auto’s, ook ver buiten Europa. Bracht grappige spullen daarvan mee, verkoop op marktjes bij de kerk, 
opbrengst voor de kerk! 
Onlangs werd mij gevraagd om na het overlijden van deze vriend bij zijn uitvaart een Zegen uit te 
spreken over zijn lichaam. Na meerdere toespraken over zijn spectaculaire carrière in de
autobranche, werd ik aangekondigd als oude vriend en pastor in zijn leven. Het bleek dat zijn auto-
vrienden ervan opkeken. Nadien waren velen ontroerd, spraken mij aan en noemden het gebeuren 
van mijn ‘zegen-woorden’ ontroerend en troostvol. Iemand sprak over een ‘eyeopener’ voor zijn eigen 

bestaan. Een ander noemde de Zegen een ‘heilige-switch’ in de plechtigheid.
Zo werd de kracht van ‘Zegening’ ervaren!

Pieter Masmeijer, 
Oud-predikant van Zunderdorp

IN DANKBARE HERINNERING
Dominee ADRIAAN (Arjen) CUPERUS

Geboren 1 oktober 1948 – Overleden 19 december 2025

Als kandidaat-theologie (tegenwoordig noemt men zo iemand proponent) kwam hij naar Zunderdorp. 
Hij ging in z’n eentje wonen in een niet geheel regen- en tochtvrije pastorie.

Op de zondag dat hij werd bevestigd tot predikant, deden 
zijn vier broers mee aan de handoplegging. Die vier broers, 
zij waren… dominee. Het blad Elsevier maakte hiervan een 
uitgebreid artikel. 

Ds. Arjen Cuperus was een wat verlegen man. Een man die 
soms somber kon zijn, maar dikwijls ook heel uitbundig, zo 
uitbundig zelfs dat hij dan op de grond stampte. Hij was in 
zijn bijbeluitleg meer een leraar dan een prediker. Aan het 
einde van zijn preek vatte hij die altijd nog even kort samen in 
punten, zodat wij het niet zouden vergeten.

Hij was vooral graag een dominee voor mensen van buiten 
de kerk. Hij stond voor hen open, misschien wel meer dan 
voor zijn kerkmensen, want die konden soms zo zeuren.

De catechisatie voor jongeren werd gehouden in de pastorie, 
en daar in de kamer stond op tafel een grote pot vol met 
drop, die het einde van de avond niet haalde. En als het 
catechisatielesje voorbij was, werd er in die oude pastorie met 
z’n holen en hoeken een kwartiertje verstoppertje gespeeld; 
één groot feest! Het aantal deelnemende jongeren groeide 
snel. Aan het einde van zo’n winterseizoen ging hij met hen vijf 
dagen naar Ameland en in de loop der jaren groeide dit zelfs 
uit tot vijf dagen Parijs.

Ds. Arjen Cuperus was hier dominee van 1984 tot 1993 en ging toen naar Rijswijk, bij Den Haag.
Hij bleef verlegen, maar was een eerlijk en vooral een vroom mens. ’s Avonds knielde hij bij zijn bed en 
legde daar de dag bij zijn Heer neer. Hij hield van God en God van hem!

Piet van Meerveld

NB. Mocht u geïnteresseerd zijn in het artikel uit de Elsevier, dan kunt u een kopie hiervan krijgen.



Kinderkrant
Kerst in de stal: wat een feest!

Wat zijn we nog aan het nagenieten! December zat vol met leuke activiteiten, maar een hoogtepunt was 
zonder twijfel de Kerstmusical. Maar liefst 60 kinderen deden mee, en wat hebben ze het fantastisch 
gedaan! Elke week oefenden we samen, en dat was al een feestje op zich. Op kerstmorgen was het 
eindelijk zover: de musical werd opgevoerd tijdens de Kerstmorgendienst op een nieuwe plek, namelijk 
bij Stal Gouwzicht.

Met de koudste Kerst in 30 jaar was het best een uitdaging. Boer Maikel had er alles aan gedaan om 
de stal zoveel mogelijk dicht te maken. Gelukkig paste het en vond iedereen een plekje. Samen kregen 
we het toch een beetje warm en wat hebben we genoten van de prachtige zang en het acteerwerk van 
de kinderen. Echte musicalsterren waren het!
Het was bijzonder om met zoveel kinderen, ouders, dorpsgenoten en kerkvrienden samen Kerst te 
vieren in de stal.
We willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen om deze ochtend zo speciaal te maken. In het 
bijzonder bedanken we Sara Sebaa en Sanne van Woerden voor alle hulp tijdens de voorbereidingen 
en de musical. Jullie hulp was echt geweldig. Ook grote dank aan Hilda van Meerveld, Machteld 
Koeman, Sies Joosten, Robert Gils en natuurlijk Debby en Maikel Peters. We bedanken ook de vriendin 
van Constance, die heeft gezorgd voor prachtige nieuwe engelenjurken. Wat waren ze mooi en wat 
straalden de engelen daarin. Heel veel dank hiervoor!

Wat hadden we een geweldige band met Joep Siermann, Laurens Veldhuizen, Tim van Berkestijn en 
Benjamin Bakker, die zich gekscherend de Shepherds noemden. Een feest. Volgend jaar weer!

Kijk alvast vooruit… Kliederkerk!
Op  zondag 15 februari is er weer Kliederkerk. Zet het in je agenda, want we maken er weer iets moois 
van! Met heel veel kinderen gaan we aan de slag met een verhaal uit de Bijbel. Alle kinderen tussen de 
4 en 12 jaar zijn welkom! We gaan ook dit keer drie activiteiten doen. Voor kinderen uit groep 7 en 8 
is er weer een eigen uitdagender programma. Kom je ook gezellig? De Kliederkerk is van 12:00-13:30 
uur. Aanmelden kan tot 30 januari bij Anne-marie.

Speciale Kliederkerk op 29 maart: Palmpaasstokken maken
Op zondag 29 maart vieren we met elkaar Palmpasen tijdens een speciale Kliederkerk. De Kliederkerk 
start dan voor een keer om 09:30 uur. Alle kinderen mogen zelf hun stok timmeren en versieren met 
lekkere dingen, takjes groen en natuurlijk een broodhaantje! Elk onderdeel heeft een speciale betekenis. 
Rond 10:45 uur zullen we in een optocht naar de kerk lopen. Ouders mogen gezellig meedoen en 
meehelpen. Kom je ook? Leuk! Meld je voor 23 maart aan bij Anne-marie of via
info@kerkzunderdorp.nl

Elke zondag Kinderkerk: kom je ook?
Wist je dat er elke zondag Kinderkerk is? Alle kinderen zijn van harte welkom, ook als je nog nooit in 
de kerk bent geweest. We starten samen om 10:00 uur in de kerk en na een paar minuten gaan we 
verder met ons eigen programma in de Pastorie. Wat we doen? Dat is elke week een verrassing! Soms 
knutselen we, soms doen we een proefje of spelen we een leuk spel. Ondertussen horen we op een 
gezellige en laagdrempelige manier een verhaal uit de Bijbel. We maken er altijd een feestje van! Kom 
jij ook een keer kijken? Voor kinderen onder de 4 jaar is er een fijne crèche waar ze kunnen spelen.

Nog meer leuke plannen!
We hebben zoveel leuks in het vooruitzicht! Bij feestdagen zoals Palmpasen, Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren organiseren we iets bijzonders. Natuurlijk de Kliederkerkzondagen. En... we zijn plannen 
aan het maken voor een uitje! Daarover lees je in de volgende Kerkklanken meer.
Heb je zin om een keer te komen? Superleuk! En neem gerust een vriendje, vriendinnetje, broer of zus 
mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Veel groetjes namens de Kinderkerk Commissie
Anne-marie Bakker (06 420 811 77)

Tieneravonden: Ben jij erbij?
Goed nieuws! De eerstvolgende tieneravond is op donderdag 29 januari om 19:00 uur, en jij mag 
deze keer meebeslissen wat we gaan eten! Het belooft een super gezellige avond te worden. Ben je er 
ook bij? Heb je nog nooit meegedaan? Dan is dit je kans om eens langs te komen en het zelf te ervaren! 
Alle tieners van 12 tot 17 jaar zijn van harte welkom. Stuur een berichtje naar Anne-marie om je aan te 
melden. Noteer alvast de andere data: donderdag 19 februari en donderdag 26 maart. 

Leuk als je komt!

Anne-marie (06 420 811 77 of info@kerkzunderdorp.nl)



Zunderdorp

Kerkdiensten
ALLE ZONDAGOCHTEND DIENSTEN BEGINNEN OM 10.00 UUR EN ZIJN OOK LIVE OF OP EEN LATER 
MOMENT TE VOLGEN VIA KERKDIENSTGEMIST.NL OF VIA DE SITE VAN DE KERK.

25 JANUARI 	 DS. JOHAN VISSER	

1 FEBRUARI	 DS. SJAAK TEUWISSEN
	
8 FEBRUARI 	 EVELINE SCHOT

15 FEBRUARI	 MAARTEN KRUIMER

22 FEBRUARI	 DS. MIRJAM MUIS

1 MAART		 TAMAR KARMAN

8 MAART		 DS. PIETER BOOMSMA
					   
11 MAART	 TAMAR KARMAN			   - BIDUUR VOOR GEWAS EN ARBEID        19.30 UUR
	
15 MAART	 THEODOOR MEEDENDORP

22 MAART	 DS. MIRJAM MUIS
 
29 MAART	 DS. MIRJAM MUIS

2 APRIL		  DS. JOHAN VISSER		  - WITTE DONDERDAG	            	       19.30 UUR
 
3 APRIL 		  ROZELINDE HOOGENDIJK		  - GOEDE VRIJDAG			        19.30 UUR

4 APRIL		  TAMAR KARMAN			   - STILLE ZATERDAG		        20.30 UUR

5 APRIL		  ARNOLD ZWEMER		  - PASEN

Agenda
VRIJDAG 23 JANUARI		  18:00 UUR 	 - SAMEN ETEN

DONDERDAG 29 JANUARI		  19:00 UUR	 - TIENERAVOND

ZONDAG 15 FEBRUARI		  12:00 UUR	 - KLIEDERKERK

WOENSDAG 18 FEBRUARI		  10:00 UUR 	 - KOFFIE-INLOOP

DONDERDAG 19 FEBRUARI	         	 19:00 UUR        	 - TIENERAVOND

WOENSDAG 18 MAART		  10:00 UUR 	 - KOFFIE-INLOOP

DONDERDAG 26 MAART		  19:00 UUR 	 - TIENERAVOND

ZONDAG 29 MAART		  09:30 UUR 	 - PALMPASENSTOKKEN MAKEN




