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Vanuit de Kerkenraad
Het is de derde zondag van de Lijdenstijd als ik een begin maak met het stukje “Vanuit de Kerkenraad”. 
Het weer heeft de afgelopen weken de natuur al behoorlijk in beweging gebracht. Eerst de sneeuwklokjes 
en snel daarna de krokussen en de narcissen. Knoppen van de hortensia lopen al uit en het gras begint 
zichtbaar, bijna hoorbaar, te groeien. 

Over een paar weken vieren we op 5 april het Paasfeest. Op weg daarnaartoe, in de veertigdagentijd, 
proberen we ons op het Paasfeest voor te bereiden. Dat valt niet mee met het nieuws om ons heen, 
drukke programma’s om wat voor reden dan ook, volle agenda’s of minder binding met het fenomeen 
vasten. Toch is enige tijd ingrijpen in een vast patroon na een tijdje behoorlijk bevrijdend. Misschien juist 
nu! Je wordt op een andere manier bewust van je bestaan. Dat kan natuurlijk door daadwerkelijk te 
vasten, door minder tv te kijken, door elke dag een wandeling te maken of door je voor te nemen iedere 
dag iemand buiten op straat even te spreken, verzin zelf maar iets. Exact het afwijken van het normale 
patroon leidt tot andere inzichten. Vasten is een, wat dat betreft, breed begrip. 

Uw kerkenraad kwam uiteraard ook weer bijeen, voor het eerst ook met onze nieuwe diaken Eva Dobber. 
We bespraken allerlei administratieve en organisatorische dingen met elkaar en zijn gestart met de 
voorbereiding van activiteiten voor de komende maanden. Kliederkerk, Tieneravonden, Avondmaal, 
Palmpaasstokken, Stille week, Pasen, Staldienst, Hemelvaart voor Stad en Land. Kijk goed in de agenda 
achterop deze Kerkklanken. In maart waren we wederom verzameld en bespraken voortgang van kerk, 
beroepingswerk, vernieuwde website, ledenadministratie en andere administratieve en bestuurlijke 
zaken. En uiteraard de evenementen waar we in Zunderdorp goed in zijn en en ook trots op zijn. 

De kerkenraad was ook vertegenwoordigd bij een bijeenkomst van kerkenraden uit Waterland om het 
onderlinge contact te verstevigen. 

Fijn was het voor ons om Sjaak Teuwissen weer te mogen ontvangen en ook om te mogen luisteren 
naar Eveline Schot, die zo knap preekte over het Onze Vader. Ze haalde het Onze Vader even uit de 
murmelende routine en zette het Onze Vader op bijzondere wijze weer volop in de schijnwerpers.  
Volgende keer preekt zij over Uw Koninkrijk Kome. We kijken er naar uit! Goed was het om ook 
onze “buurman” Pastor Maarten Kruimer uit Durgerdam weer te ontvangen op zondag én Biddag 
en maar liefst twee keer achter elkaar Mirjam Muis. Ds Pieter Boomsma ging gelukkig ook weer voor. 
Altijd bijzonder om hem na zoveel dienstjaren nog steeds krachtig te horen preken. Benjamin zong en 
speelde na afloop van de preek van Ds. Boomsma een prachtig lied van Bernard Huijbers en Huub 
Oosterhuis, hieronder nog eens te lezen. We voelen ons als gemeente gezegend met zulke bijzondere 
voorgangers.  Heel fijn was ook de ontspannen dienst met Theodoor Meedendorp van Hoop voor 
Noord. Hij wist op een hele knappe, net weer iets andere manier de betekenis van de nieuwe kleren 
van de keizer uit te leggen. Benieuwd naar alle mooie diensten? Kijk terug op Kerkdienstgemist.nl 

We hopen elkaar spoedig weer te zien.

Nyckele Sap

LIED 942 – Huub Oosterhuis
(melodie Bernard Huijbers)

Ik sta voor u in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.

Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?

Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.

Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,

mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft - 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

De eerste twee coupletten verwoorden op eerlijke wijze onze twijfel en onzekerheid. Het derde couplet 
vraagt dat God ons tegemoetkomt met “het woord dat mij vertroosting geeft”.
In het lied verwijzen enkele zinsneden naar Bijbelverzen. Bijvoorbeeld: Vreemd is uw naam (vergelijk 
Exodus 3:13), onvindbaar zijn uw wegen (Psalm 77:20), waarom staat Gij mij tegen (Job 30:20 e.v.). 
De sfeer van het lied doet ook denken aan het begin van Psalm 10, waarom, Heer, bent U zo ver?

College van Kerkentmeesters
ACTIE KERKRAMEN ADOPTEREN GESLAAGD!

In de vorige kerkklanken van januari konden we al melden dat de ACTIE KERKRAMEN ADOPTEREN 
succesvol van start was gegaan. Nu, begin maart 2026, mogen we mededelen dat de actie in korte 
tijd een enorm groot succes is geworden. Ontroerd zagen we vanuit allerlei kanten deelname ontstaan 
aan dit project. Vanuit het dorp en daarbuiten is de actie zeer breed gedragen. Echt ontroerend!
Oud voorgangers, oma’s voor kleinkinderen, buren van mensen die het dorp gaan verlaten, adoptie van 
een geheel raam door dorpsgenoten, diverse adopties van gebogen ramen, soms een heel specifiek 
ruitje vanwege een speciale doorkijk, soms een raampje vanwege een herinnering en ga zo maar 
door. Allemaal bijzondere redenen om iets te adopteren. De aanvraag bleek op het laatst ietsje groter 
dan het aantal ramen dat beschikbaar was.  Een aantal van u zijn benaderd en hebben hun bijdrage 
doorgeschoven naar de restantkosten van de gehele renovatie. Echt geweldig waar een dorp sterk in 
kan zijn.



Voorlopig wachten we even op goed weer en zullen 
we gaan starten met het renoveren van het dak en 
de goten, hetgeen deels ook vergunningplichtig is. 
Als de kap weer netjes waterdicht is, zijn de ramen 
aan de beurt. We houden jullie via de Kerkklanken 
op de hoogte.
Laatste puntje voor nu: het is gelukt om samen 
met Marianne, van de Centrale Dorpenraad, de 
Noorder in beweging te krijgen om naar de hekken 
van de begraafplaats te kijken. De kapotte knop 
zal worden vervangen en het hekje aan de pastorie 
kant kan weer open en dicht. 

Alles stroomt, niets blijft
Deze geruststellende Griekse uitdrukking (panta rhei ouden menei) is van toepassing op Achterlaan 
16-18. De voormalige bedrijfsruimte en woonhuis van ons aller Jan de Haan. Begin maart ’26 heel 
secuur gedemonteerd door een grijper die bediend werd als ware het een pincet. Een meesterstukje 
fi jnzinnig demonteren. Als College zijn we heel blij om te zien dat er, sinds het overlijden van Jan, eind 
januari 2024, nu eindelijk gebouwd gaat worden aan een nieuwe toekomst. 

Begin februari 2024 werd het College afgeroepen bij een notaris in Volendam en kreeg daar, volledig 
verrast, te horen dat de Kerk van Zunderdorp enig erfgenaam was van de overleden heer J. de 
Haan. Ontroering en dankbaarheid maakten zich van ons meester. Na de benefi ciaire aanvaarding 
en de notariële afwikkeling daarvan kwam enkele weken daarna, begin mei,  het moment om de 
gemeenteleden op zondagochtend te melden dat de Kerk van Zunderdorp enig erfgenaam was 
geworden van Jan, en met alle respect en luisterend naar de intenties van Jan, dit zou gaan accepteren 
en afhandelen. Een ontroerend moment voor ons allemaal. 

Direct ná de kerkdienst is dit bijzondere bericht meteen gedeeld met de naaste buren van Jan.  We 
vonden dat netjes als je al zo lang naast elkaar gewoond hebt én om te voorkomen dat zij via derden 
over deze kwestie zouden horen. Dat zou ook onrust kunnen brengen omdat er nog helemaal niets 

duidelijk was over de verdere inhoud en afhandeling van de erfenis.  

Voor de rentmeesters begon toen een lange tijd van inventariseren en 
opruimen. Als erfgenaam krijg je ineens de verantwoordelijkheid over 
alles wat Jan had nagelaten. Eerst is de familie de gelegenheid gegeven 
om dierbare stukken mee te nemen, vervolgens zijn in de kerk allerlei 
praktische artikelen uit het huis aangeboden en zijn we gestart met het 
beoordelen van 30 jaar bedrijfs- en kerkadministratie. Toen we daar een 
beetje doorheen waren, zijn we gestart met het opruimen van de loods. 

Een monsterklus die heel veel tijd en energie in beslag heeft genomen 
waarbij meerdere helden uit het dorp enorm hebben geholpen. Het 
magazijn stond stampvol met oud ijzer, nog te repareren wasmachines, 

heel veel elektradraad, bergen met verouderde tl-buizen, gereedschap om verwarmingsbuizen te 
buigen en ga zo maar door.  We leerden dan ook Kaptein Metaal Recycling kennen, met kiloprijzen 
voor oud ijzer, en werden vaste bezoekers van het recyclepunt aan de Toetsenbordweg, hetgeen 
tot nogal wat discussie leidde. Maar uiteindelijk is het allemaal gelukt en kregen we het magazijn 
veegschoon. 

Intussen was via de notaris duidelijk geworden dat er op het huis een fl inke hypotheek rustte en dat 
Jan heel wat legaten aan neven en nichten notarieel had laten vastleggen die ook na een bepaalde 
termijn uitgekeerd moesten gaan worden. Dat betekende voor ons als kerk dat we de plek niet konden 
behouden, maar dat we de schuur en de woning moesten zien te verkopen om tijdig aan de fi nanciële 
verplichtingen te kunnen voldoen. 

Na de taxatie door een beëdigd makelaar en het bekendmaken van een vraagprijs ontvingen we vrij 
snel een prachtig bod van enkele bewoners uit ons dorp. Een heerlijke gedachte dat dorpsgenoten met 
de plek eventueel iets zouden willen en kunnen gaan doen. Kort daarna ontvingen we een extreem 
riant bod van een projectontwikkelaar die er woeste plannen mee had. Financieel érg aantrekkelijk 
maar het college kreeg er geen goed gevoel bij. Niet in de geest van Jan dachten wij: hij had echt 
andere gedachten bij het nalaten van zijn bezit specifi ek aan de kerk. 

Een kunstenaar toonde rond die tijd ook nog belangstelling. Hij wilde er een mooie woning en atelier 
van maken maar schrok uiteindelijk van de vraagprijs. Hij had zich niet gerealiseerd dat huisnummer 
16 (de voormalige schuur) een plek was met een woonbestemming en daardoor ook een navenante 
waarde had voor ons als erfgenaam. 

Belangstelling kwam er ook van de familie Bakker 
– van Meerveld. Zij waren al een tijd op zoek 
naar een geschikte woning voor hun gezin in 
Zunderdorp. De pastorie is fi jn om te wonen maar 
blijft toch een tijdelijke oplossing. Daardoor zouden 
ze zich blijvend in het dorp kunnen vestigen en zou 
de pastorie in de toekomst weer pastorie worden. 
Intussen bleek dat bij een aantal mensen bekend 
was dat Jan als grote wens had dat misschien iets 
dergelijks gerealiseerd zou kunnen worden voor de 
familie Bakker.  Jan wilde daar absoluut geen druk 
op leggen en sprak er weinig over.  De kerk moest het zelf maar uitzoeken. 

De mogelijkheid voor de familie Bakker om op deze manier in Zunderdorp te kunnen blijven wonen 
en blijvend een belangrijke rol te kunnen spelen voor dorp en kerk vonden de rentmeesters zwaarder 
wegen dan een eventueel nog uit te brengen ander bod van binnen of buiten het dorp. Aan hen is toen 
eerst de tijd gegeven om daar goed over na te denken en vervolgens kwam er een passend bod. Na de 
zomer van 2024 is toen besloten om in de geest van Jan de woning aan de familie Bakker te verkopen. 

Een lange tijd van procedures ging van start.  Aanvraag van 
vergunningen, ontwerp, eventuele sanering, het controleren van de 
archeologische waarde, de plek voor broedende musjes en ga zo 
maar door.
Nu is dat allemaal achter de rug. Er wordt gesloopt en er zal gebouwd 
worden op nrs 16 en 18 en we hopen van harte dat de familie Bakker 
daar een echt thuis krijgt én samen met hun nieuwe buren op nummer 
18 gelukkige jaren tegemoet gaan. De buren die op 18 gaan wonen, 
Philip, Alein en Sonny, zijn de kerk heel dankbaar dat er toestemming 
is gegeven voor het plaatsen van mussenkasten bij de Pastorie en 
zullen binnenkort als dank daarvoor op iets lekkers trakteren na een 
kerkdienst.

Teun Hoeve, Wim van Meerveld, Dirk Ubbels, Arie Krommendijk, Nyckele Sap

Links de oude schuur, rechts het
voormalig brandweerhuisje,
nu woning Achterlaan 14

Toekomstige bewoonsters



Activiteiten Diaconie
Koffie-inloop in Zunderdorp 
De koffie-inloopochtenden worden goed bezocht! Jong en oud wandelen binnen voor een kopje 
koffie. Stoer! Het kan namelijk best even een drempel zijn om ergens binnen te gaan waar je misschien 
niemand kent. Mooi om te zien dat iedereen zich echt uitgenodigd voelt om langs te komen. Daar zijn 
we dankbaar voor! Dank aan alle vrijwilligers die dit iedere maand weer mogelijk maken. Woensdag 
15 april en 20 mei van 10:00-11:30 uur staat de koffie weer klaar in het jeugdgebouw (Achterlaan 3). 
Kom je ook? Iedereen is welkom! En misschien neem je dit keer de buurvrouw  of buurman mee?

Paasontbijt
Op 1e Paasdag, zondag 5 april, willen we graag met elkaar het Paasontbijt vieren! We starten om 
8.45 uur in het Jeugdgebouw. Mocht je niet kunnen maar wel graag een Paasontbijtje willen ontvangen 
om zo toch met elkaar verbonden te zijn, dan kun je je aanmelden voor een thuisontbijtje. Aanmelden 
kan bij Robert Gils.

The Passion - Witte Donderdag
Wie kent het ondertussen niet? The Passion!  Voor diegene die toch nog denkt: “huh?”, een korte uitleg. 
The Passion is een muzikale Paasvertelling door bekende Nederlanders over het lijden en sterven van 
Jezus Christus. De nieuwe editie van The Passion wordt elk jaar uitgezonden op Witte donderdag door 
de KRO/NCRV. Dit jaar is dat op 2 april. Je bent van harte welkom om The Passion in de kerk te komen 
kijken, geen betere plek dan dat! Het start om 20:30 uur en voor een hapje en drankje wordt gezorgd. 



Hemelvaartsdag
Een Hemels Feestje voor Stad en Land!

Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, organiseren we een gezellige middag op de Stadshoeve voor 
jong en oud. Iedereen uit stad en land is van harte welkom!

Vanaf 13.00 uur – Inloop met koffi e en thee
14.00 uur – Muziek van Sarah Floor & Band
Spreker: Jefren Mesa

Na het programma zijn er:
Heerlijke poffertjes
Een glaasje frisdrank
Voor de kinderen zijn er ook leuke spelletjes!
Deze middag organiseren we ten bate van het Waterlands Project voor Gambia.
Kom langs, geniet van muziek en gezelligheid en steun tegelijk een mooi doel! 

Robert Gils

Het lieveheersbeestje
Nu de lentezon langzaam ons dorp weer tot leven wekt en de weilanden rond Zunderdorp diepgeel en 
frisgroen kleuren, kruipen ze weer tevoorschijn: de lieveheersbeestjes. We noemen ze vaak achteloos 
bij hun naam, maar sta er eens bij stil: het is een van de weinige schepsels die we direct aan de 
‘Eigenaar’ hierboven hebben toegeschreven. En dat is niet voor niets.

De ‘krokodilletjes’ van de moestuin
Houd de komende tijd je planten goed in de gaten. 
Voor de grote invasie van de volwassen rode 
kevers, zie je eerst hun larven. Wie ze niet kent, 
zou ze bijna wegjagen: ze zien eruit als kleine, 
stekelige, grijs-blauwe krokodilletjes met oranje 
vlekjes. Laat je niet foppen door hun stoere, bijna 
draakachtige uiterlijk! Deze ‘mini-krokodillen’ 
zijn de grootste bondgenoten van de tuinier. 
Een enkele larve eet tijdens zijn groeiperiode 
wel honderden bladluizen. Ze zijn de perfecte, 
biologische oplossing voor een luizenplaag en 
zorgen eigenhandig voor de balans in de tuin. 
Je zou kunnen zeggen dat Onze Lieve Heer een 

heel effi ciënte klantenservice heeft voor tuinproblemen: Hij stuurt geen ingewikkelde formulieren, maar 
gewoon een legertje hongerige larven dat direct aan de slag gaat.

Fabeltjes en Feitjes: Hoe oud is dat kevertje?
Vroeger vertelden we onze (klein)kinderen altijd: “Tel de stippen maar, dan weet je hoe oud hij is!” Een 
prachtig verhaal, maar helaas een fabeltje. Een lieveheersbeestje met zeven stippen is niet zeven jaar 
oud; de meeste soorten leven zelfs maar één tot twee jaar.
Wat vertellen die stippen dan wel? Het aantal stippen vertelt ons simpelweg om welke soort het gaat. 
In Nederland is het zevenstippelig lieveheersbeestje het meest bekend. Laat dat getal zeven nu net 
het Bijbelse getal van de volmaaktheid zijn! Maar de Schepper had die dag blijkbaar zin in variatie, 

want we hebben ook het tweestippelig 
lieveheersbeestje en zelfs citroengele 
varianten met veertien of tweeëntwintig 
stippen. De stippen zijn een waarschuwing 
voor vogels: “Ik zie er leuk uit, maar ik 
smaak verschrikkelijk!” Een slimme tactiek 
van Moeder Natuur.

Overwinteren bij de buren (en bij u!)
Misschien heeft u ze afgelopen winter wel 
gezien: een kluitje lieveheersbeestjes in de 
hoek van de kozijnen, achter een gordijn 
of in een kier van de schuur. De volwassen 
exemplaren zoeken namelijk graag de 
menselijke warmte op om de koude maanden door te komen.

Soms lijkt het alsof ze de hele winter hebben, maar zodra de eerste zonnestralen door het glas schijnen, 
beginnen ze te wandelen. Ze hebben geduldig gewacht op hun ‘opstanding’ in de lente. Laat die 
blaadjes in de tuin dus gerust nog even liggen in een verloren hoekje en wees niet te streng met de 
plumeau in huis; ze doen geen vlieg kwaad.

Wist je dat: 

- Bloedbad: Als een lieveheersbeestje schrikt, scheidt hij een gele vloeistof uit via zijn pootjes. Dit ruikt 
vies en smaakt bitter. Een soort ingebouwd alarmsysteem – er is overal over nagedacht.

- Vliegende start: Ze slaan hun vleugels wel 85 keer per seconde uit. Dat is pas ijver! Daar kunnen wij 
op de vroege ochtend nog een voorbeeld aan nemen.

- Balans: Ze herinneren ons eraan dat je niet groot hoeft te zijn om een verschil te maken. Zelfs het 
kleinste kevertje heeft een taak in de schepping.

Laten we deze lente extra zuinig zijn op onze ‘krokodilletjes’ en kevers. Geef ze de ruimte, vermijd 
chemische middelen en geniet van de natuurlijke balans die ze ons brengen. Want als het in de tuin 
goed gaat, is dat toch een klein teken van zegen.
Veel tuinplezier en een zonnige lente gewenst!

Oh ja, wie deelt de eerste foto van zijn tuinkrokodil op de dorpsapp ?
Fred Haaijen



College van Diakenen
Verantwoording collecten Diaconie

Voor het Verjaardagfonds kwam er afgelopen periode € 70,- aan giften binnen. Voor de Kliederkerk 
kwam € 85,- aan giften binnen. 

Alle gevers enorm bedankt! De Diaconie heeft de genoemde bedragen aan de betreffende doelen 
overgemaakt.

Collecten komende zondagen
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd in de kerk, maar overmaken mag ook
(met of zonder QR-code):

Diaconie Protestantse Gemeente Zunderdorp
NL26 RABO 0310 7576 14

Afwisselend collecteren we voor de eigen Diaconie, andere keren volgen we het voorgeschreven 
collecterooster van de Protestantse Kerk Nederland, maar soms geven we ook aan andere door de 
Diaconie vastgestelde goede doelen. 
We proberen met alle collecten samen om te zien naar elkaar, ver weg, maar ook dichtbij. 

€  107

€ 192,50

€ 213,25

€ 250,50

€ 283,40

€ 240,20

€ 171,40

€ 300

Kerk in Actie – Noodhulp - Oekraïne

Groot Nieuws Radio

Jong Zunderdorp

Kerk in Actie – Werelddiaconaat - Bangladesh

Kerk in Actie – Noodhulp – Zuid Sudan

Diaconie

Diaconie

Lesbos – Schilderen en decoreren vluchtelingen - Marije Vrolijk

11 jan

16 nov

23 nov

24 nov

1 dec

8 dec

15 dec

22 dec

Bericht vanuit Pastoraat
Wilt u graag de kerkdienst op zondagochtend of de koffi e-inloop op woensdagochtend bezoeken 
maar heeft u geen goed vervoer bel dan even met mij. Dan zorgen we ervoor dat u opgehaald en 
thuisgebracht wordt zodat u toch aanwezig kunt zijn.

Bel gerust!

Jacqueline Sap

06 2942 8080

5 april – Bloemengroet
Elke zondag geeft de Diaconie een bloemetje weg aan jarige ouderen (80+), zieken, nieuwe bewoners 
in het dorp, bij geboorte en soms ook zomaar. Gewoon omdat het fi jn is te geven en zo te laten weten, 
dat we met een ieder meeleven. Met Pasen collecteren we om de onkosten voor de bloemen een beetje 
te dekken.

26 april – Waterland-project – Holland Gambian Foundation
Tijdens de Tentdienst collecteren we traditiegetrouw voor het Waterland-project. Dat is dit jaar voor de 
Holland Gambian Foundation.

Zij helpen mee de ontwikkeling van kinderen in Gambia te bevorderen door onderwijs, gezondheidszorg, 
voeding, kleding, schoon drinkwater en een veilige liefdevolle plek om op te groeien. De toekomst 
begint bij kinderen. Op dit moment zijn er verbouwplannen voor de school; uitbreiding van drie naar 
zes lokalen en een nieuw interieur.
Meer informatie is te vinden via: www.hollandgambian.wordpress.com.
Helpt u mee?

3 mei – Kerk in Actie – Noodhulp – Myanmar
Sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt het geweld in Myanmar schrikbarend toe. Al meer 
dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. In Thailand, net over de grens, biedt de Mae Sot-
kliniek hulp aan vluchtelingen die berooid, getraumatiseerd en gewond de grens bereiken.
Op 5 mei vieren we dat wij al ruim 80 jaar in vrijheid leven. Veel mensen op deze wereld leven in 
een situatie van oorlog of geweld. Daarom collecteren we vandaag voor mensen die lijden onder het 
langdurige – en vaak vergeten – confl ict in Myanmar.  

10 mei – Kerk in Actie – Zending – Kenia
Voor Keniaanse vrouwen is het moeilijk om theologie te studeren. Vanwege traditionele rolpatronen 
worden vrouwen zowel binnen hun kerken als in hun families vaak tegengewerkt. Kerk in Actie fi nanciert 
een studiefonds waardoor elk jaar 34 vrouwen een gedeeltelijke studiebeurs ontvangen.

24 mei – Stichting DMB
Met Pinksteren collecteren we voor onze ‘partner-gemeente’ Stichting Diensten Met Belangstellenden.
Elke zondagavond om 19.00 uur ben je welkom in je zoektocht naar inspiratie, antwoorden en zingeving. 
Op een prachtplek in het centrum van Amsterdam (in de Engelse Kerk op het Begijnhof 48) organiseert 
Diensten met Belangstellenden een kerkdienst voor jou. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en 
wat jouw verhaal ook is.

31 mei – Stichting Elim
Stichting Elim is een kleinschalig initiatief en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan, 
West-Kalimantan, Indonesië; de twee voornaamste activiteiten zijn het onderhouden van een kinderhuis 
en een agrarische school. 
Dominee Rianne Noordzij is direct betrokken bij Stichting Elim. 
Meer info kan je vinden op: www.stichting-elim.nl

De andere zondagen wordt er voor de eigen Diaconie gecollecteerd.

Hartelijke groet namens de Diaconie,
Diana de Haan-Prins, penningmeester



Paas-kleurplaat voor kinderen en volwassenen.
Stuur gerust in naar de redactie. Er is een prijs voor de leukste.



Kinderkrant
Hoi allemaal,

Wat een gezellige Kinderkerk-zondagen hebben we achter de rug! Het is de 40-dagentijd en samen 
zijn we op weg richting Pasen. We hebben mooie knutselwerkjes gemaakt: prachtige bloemen en 
bomen met vogels. Daarnaast dansen we altijd even en doen we regelmatig een spelletje.

We kijken terug op een paar mooie activiteiten. Natuurlijk denken we dan meteen aan de Kliederkerk 
met als thema: Samen. We waren weer met ontzettend veel kinderen. Zo leuk! We hoorden een prachtig 
Bijbelverhaal waarin duidelijk werd dat we elkaar allemaal nodig hebben en dat iedereen zijn eigen 
talent heeft. Samen met Dirk gingen we zelf beton maken. Binnenkort kunnen we de mooie stoeptegels 
bekijken die daarvan zijn gemaakt. Verder maakten we kleurrijke fruitspiesjes en popcorn, en knutselden 
we vrolijke trekpoppen. We kijken nu alweer uit naar de volgende Kliederkerk!

Palmpaasstokken maken
Op zondag 29 maart vieren we Palmpasen. Alle kinderen zijn welkom bij dit speciale Kliederkerk-
Palmpasenfeest! We starten deze keer om 09:30 uur in het Jeugdgebouw. Alle kinderen kunnen hun 
stok versieren met lekkere dingen, takjes groen en natuurlijk een broodhaantje. Elk onderdeel heeft een 
eigen betekenis. Oudere kinderen kunnen ook zelf hun stok timmeren. 
Rond 10:40 uur lopen we in een optocht naar de kerk. Ouders mogen gezellig meedoen en helpen. 
Het is altijd een heel vrolijk feest. Kom je ook? Leuk! Meld je vóór woensdag 25 maart

Paasfeest
Op zondag 5 april starten we het Paasfeest met een heerlijk paasontbijt in het Jeugdgebouw. Komen 
jullie ook gezellig? Aanmelden kan bij Robert Gils of via info@kerkzunderdorp.nl. Daarna is er een 
feestelijke kerkdienst om 10:00 uur. Alle kinderen mogen daarna paaseieren zoeken in de pastorietuin. 
Wie doet er mee?

Staldienst op 26 april
Tijdens de Oranjeweek organiseren we samen met de Oranjevereniging een gezellige staldienst in de 
hooischuur van de Stadshoeve. Voor alle kinderen is er een speciaal kinderprogramma. Welkom! De 
dienst start om 10:30 uur.

Pinksterfeest op 24 mei
Pinksteren vieren we dit jaar ook feestelijk! Op Eerste Pinksterdag, zondag 24 mei, is er een feestelijke 
dienst. Om 11:00 uur gaan we ook met elkaar vlammetjes bakken op het kerkplein. Komen jullie ook?

Elke zondag Kinderkerk en crèche
We nodigen alle kinderen uit om op zondag een keer te komen kijken bij de Kinderkerk. We doen een 
Kliederkerk in het klein. We hebben leuke knutsel- of kookactiviteiten en vertellen een verhaal uit de 
Bijbel. Daarbij stellen we altijd de vraag: wat kunnen we uit dit verhaal halen voor ons eigen leven en 
voor het leven van de mensen om ons heen? Denk bijvoorbeeld aan thema’s als delen, vriendschap en 
zorg voor de natuur.
Kom gerust eens kijken! We starten om 10:00 uur in de kerk en gaan na het kindermoment naar de 
pastorie. Voor kinderen onder de 4 jaar is er een gezellige crèche. Welkom!

We kijken uit naar alle leuke activiteiten en hopen jullie snel weer te zien. Fijne lente en tot snel! 

Aanmelden of info :       De Kinderkerk Commissie               Anne-marie 
                info@kerkzunderdorp.nl                  06 4208 1177

Kom gezellig naar de tieneravonden!
We hebben zo’n leuke en gezellige tienergroep. Elke keer is het een feestje met al die leuke tieners! Wil 
je ook een keer komen? Doen! Alle tieners van 12 tot 17 jaar zijn van harte welkom. Meld je aan  en je 
wordt gelijk toegevoegd aan onze app-groep. We eten samen (meestal pizza), doen leuke spelletjes, 
hebben mooie gesprekken en gaan altijd later naar huis. 

Anne-marie 06 4208 1177

Kledingruil in Zunderdorp 
Wat een fantastische middag hebben we gehad op zaterdag 14 maart in onze dorpskerk! Zo ontzettend 
leuk om te zien dat zoveel mensen uit het dorp en de omgeving kwamen ruilen, passen en genieten. De 
rekken stonden vol met mooie kledingstukken, accessoires, schoenen en sieraden. Iedereen vond wel 
iets moois voor een tweede ronde! 

We genoten van de modeshow met verrassende combinaties. Het naaiatelier, de verloting en de 
livemuziek zorgden voor een gezellige sfeer. Samen met jullie hebben we er een duurzame, stijlvolle 
en vooral ontzettend gezellige middag van gemaakt. Een groot dankjewel aan iedereen die kwam en 
meehielp om dit mogelijk te maken. Wat was het leuk! We kijken nu al uit naar de volgende keer!

Alle overgebleven kledingstukken zijn naar het Leefkringhuis en de Weggeefwinkel gegaan.

Diana, Femke, Chantalle, Birgite, Amber, Olga en Anne-mariet



Geraniumverkoop 2026
Stichting Hoeboeh verkoopt weer verschillende soorten geraniums voor ondersteuning van projecten 
in Roemenië en Moldavië. Daarnaast geeft Hoeboeh, via de projecten in Moldavië, extra financiële 
ondersteuning voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
De winst die met de geraniumverkoop wordt gemaakt is geheel bestemd voor de projecten. Vanwege 
de hogere inkoopprijs hebben wij de prijs iets verhoogd tot  € 1,70.
Wilt u ook onze projecten ondersteunen met een bestelling en zo een zomer lang van deze mooie 
1e klas kwaliteitsgeraniums te genieten? 

Vul onderstaande bestellijst in en lever af op onderstaande adressen:
Anita Roeleveld      Middenweg Broekermeer 59, 1027 GB Amsterdam
Robert Gils  Achtergouwtje 10   1027 AV Zunderdorp.

Via email of telefoon kan ook (vermeld svp ook uw naam, bezorgadres en telefoonnummer):      
Anita Roeleveld    email: ra.roeleveld@hetnet.nl      Mobiel: 06 1730 5380
Robert Gils     email: gilsrijs3@gmail.com         Mobiel: 06 1654 3101

Uiterlijk 19 april 2026 inleveren/bestellen
De geraniums worden, zo mogelijk, voor 10 mei Moederdag afgeleverd.

Bestellijst

Naam:      Adres:
Tel.nr:      Email:

De staande geraniums        De hanggeraniums 
Rood  aantal:          Rood      aantal:          
Roze   aantal:          Lila         aantal:  
Zalm   aantal:          Wit (rood hartje)              aantal:  
Wit   aantal:    

Totaal te betalen aantal geraniums ………… X  € 1,70   =  ……………              

Betaling: (svp aankruisen wat van toepassing is)

O: Na bestelling, s.v.p. overmaken op onze bankrekening met vermelding van naam en adres van 
de besteller. Bankrekening NL76 RABO 0310 7256 74 van St. Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek 
en Helpers

O:      Bij contant betaling: s.v.p. vooraf (in gesloten envelop), inlevering gelijk met deze bestellijst.
        

Datum: …………………..   

Misschien wel de leukste avond van de maand!

Ja, dan praat ik over de bijbelgesprekskring, die één keer in de maand op dinsdagavond in het 
Jeugdgebouw wordt gehouden. Waarom het misschien wel de leukste avond van de maand is? Zoveel 
mensen, zoveel wensen, zoveel geuren, zoveel kleuren. En hoe verschillend wij ook zijn: aan het eind 
van de avond zijn we toch een kring.

Er waren avonden waarop wij spraken over het mooie verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Het werd 
een goed gesprek over ‘wie is onze naaste’ en wat doen wij om anderen te helpen. Verbazingwekkend 
om te horen wat er allemaal in stilte aan naastenzorg wordt gedaan. Maar ook was er een avond 
waarop wij spraken over dat ‘rotverhaal’ uit de Bijbel, van de profeet Elisa. Hij werd door een groep 
kinderen uitgescholden met ‘kale, kale!’ De profeet werd boos en uit het bos kwamen twee beren en, 
schrik niet, beten de kinderen dood. “Zo’n verhaal hoort toch niet in de bijbel thuis” waren meerdere 
reacties, maar we ontdekten ook dat na 3500 jaar er nog niets veranderd is ‘onder de zon’. Kortgeleden, 
op 17 maart, ging het over ‘Vasten’ in deze tijd op weg naar het Paasfeest. Johan Dobber verrijkt ons 
regelmatig, via de beamer, met mooie informatie over en rond het bijbelverhaal. 

Iedere deelnemer kan voor de eerstvolgende avond een bijbelgedeelte of iets dergelijks inbrengen. Dat 
gaan we dan samen lezen en bespreken. De gesprekskring wordt gehouden in het Jeugdgebouw en 
duurt van 20.00-21.30 uur. Na afloop is er altijd gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot 
van een drankje. Dus noteer in de agenda: 21 april en 19 mei.

Piet van Meerveld



Zunderdorp

Kerkdiensten
ALLE ZONDAGOCHTEND DIENSTEN BEGINNEN OM 10.00 UUR EN ZIJN OOK LIVE OF OP EEN LATER 
MOMENT TE VOLGEN VIA KERKDIENSTGEMIST.NL OF VIA DE SITE VAN DE KERK.

29 MAART	 DS. MIRJAM MUIS

2 APRIL		  DS. JOHAN VISSER		  - WITTE DONDERDAG	            	       19.30 UUR
	
3 APRIL 		  ROZELINDE HOOGENDIJK		  - GOEDE VRIJDAG			        19.30 UUR

4 APRIL		  KERKENRAAD			   - STILLE ZATERDAG		        20.30 UUR

5 APRIL		  ARNOLD ZWEMER		  - PASEN

12 APRIL		 DS. EVA BRUGGEMAN

19 APRIL		 DS. PIETER BOOMSMA
					   
26 APRIL		 THEODOOR MEEDENDORP		 - STALDIENST STADSHOEVE 	       10.30 UUR
	
3 MEI		  EVELINE SCHOT

10 MEI		  DIRK PUNT
 
14 MEI		  DS. MARCO BATENBURG		  - HEMELVAART

17 MEI		  COR OFMAN
 
24 MEI		  ROZELINDE HOOGENDIJK		  - PINKSTEREN

31 MEI		  JEFFRY VAN DER ELST

7 JUNI		  TAMAR KARMAN

14 JUNI		  DS. ANDRIES BAKKER		  - HEILIG AVONDMAAL

21 JUNI		  EVELINE SCHOT

Agenda
ZONDAG 29 MAART		  09.30 UUR	 - PALMPASENSTOKKEN MAKEN

DONDERDAG 2 APRIL		  19:30 UUR	 - THE PASSION KIJKEN

ZONDAG 5 APRIL 			  8:45 UUR		 - PAASONTBIJT

DINSDAG 21 APRIL		  20:00 UUR	 - BIJBELKRING

WOENSDAG 15 APRIL		  10:00 UUR	 - KOFFIE-INLOOP

DONDERDAG 14 MEI		  13:00  UUR 	 - EEN HEMELS FEESTJE VOOR STAD EN LAND

WOENSDAG 20 MEI		  10:00 UUR	 - KOFFIE-INLOOP

DINSDAG 19 MEI			   20.00 UUR	 - BIJBELKRING

ZONDAG 24 MEI			   11.00 UUR	 - VLAMMETJES BAKKEN NA DE PINKSTERDIENST




